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2013 september +++  
 
01.09.13 Op de berg Urbasa, boven de put van Otsoportillo, werden de gefusilleerden van 1936 herdacht  
Vandaag, zoals elke eerste zondag van september,  werden boven de put van Otsoportillode Republikeinsgezinde 
Basken (burgemeester, onderwijzers, syndicalisten of eenvoudige linkse mensen) herdacht die er gefusilleerd en 
in de vergeetput (een onderaardse grot) gedumpt werden. Allen hadden ze geijverd voor “de vrijheid en een 
sociale gelijkheid”. 
Je staat hier boven een “massagraf” hoewel nog steeds niemand weet hoeveel personen hier aan hun einde 
kwamen.  
De herdenking, ook dit jaar weer georganiseerd door de gemeenteraad van Etxarri-Aranatz, ging van start met 
een eucharistieviering hoewel een groot aantal bedienaars van de kerk indertijd aan de andere kant stonden. Een 
aanzienlijke groep bleef dan ook op een respectabele afstand wachten… Het woord werd gevoerd door Patxi 
Urrutia, voormalig lid van de geïllegaliseerde radicale partij "Batasuna". Hij herinnerde aan de 3.500 personen 
die in de “hel van 1936” op een brutale manier om het leven werden gebracht, waarna hun familieleden 
vernederd en soms verjaagd werden. Dit waren geen “oorlogsomstandigheden” want in Navarra was er tijdens de 
Burgeroorlog geen “front” en de gedode mensen droegen nooit een wapen. Het ging om pure wraak. Er moesten 
politieke kwesties beslecht worden. Nooit werd er iemand voor gestraft en na de Dictatuur (in 1975) regeerden 
sommigen gewoon verder. De familieleden van de doden bleven vaak in armoede en zonder steun achter. 
Tot op heden zijn in Spanje de gevolgen van de Staatsgreep nog steeds merkbaar. Maar met hun moorden 
schakelden ze de boodschapper uit maar de boodschap bleef bestaan. Ze doodden een paar vogels maar hun lied 
bleef verder klinken, tot op de dag van vandaag.  Toch wilden velen na de dood van Franco “voorvallen” als dit 
doodzwijgen.  Het is aan ons dit levend te houden en te beletten dat het aangedane onrecht vergeten wordt.  

          
Voor wie er ooit naartoe wil rijden: Op de snelweg San Sebastian - Pamplona in Irurtzun de afslag Vitoria-
Gasteiz nemen. Na 32 km , in Olazti, afslaan en de bergketen URBASA (links) oprijden. Na enkele kilometers is 
er links een verharde veldweg. Afslaan en na een paar kilometer staat er, aan de rechterkant en op enkele meters 
afstand het monument boven een put die met een rooster is afgedekt.   
Na het bezoek even terug en links afslaan. De weg leidt over de bergkam Urbasa. Via Zudaire kan je naar 
Lizarra – Estella (“la Bella” )  

 
Zudaire (eigen foto) 
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01 0913 Iñaki Quijera werd 34 jaar geleden door een Spaanse politieman doodgeschoten in San Sebastian.  
Vandaag is het precies 34 jaar geleden, 1 september 1979,  dat Iñaki Quijera Zelarain in Donostia – San 
Sebastian door de Spaanse politieman, Méndez Villatoro van erg dichtbij werd doodgeschoten. Dit gebeurde 
tijdens een manifestatie voor de rechten van de politieke gevangenen en vluchtelingen. De dokter en de 
vrijwilligers die het leven van de stervende Iñaki nog probeerden te redden werden geslagen en dienden te 
vluchten voor de rubberkogels.  Dictator  Franco  was op dat ogenblik al 4 jaar dood! 

 
 
Ook de  politiemannen, die kort nadien op de plek van de moord gingen urineren op de bloedsporen,  de 
bloemen, een paar gedichten en de Baskische vlag die erbij lagen, werden nooit verontrust! Het beetje geld 
dat was opgehaald om de kosten van de bloemen te betalen werd afgepakt. Gestolen door de politie!  
Nooit werd er iemand gesanctioneerd noch verantwoordelijk gesteld voor deze moord. Nooit werd de familie 
schadeloos gesteld. Kon ook moeilijk want er kwam hoogstwaarschijnlijk niet eens een onderzoek!  
Wie dit soort “voorvallen” aanklaagt of herdenkt wordt zelfs gecriminaliseerd door Spaanskiljons crapuul dat 
valse lijsten opmaakt van wat zij verstaan onder “slachtoffers”! Zij durven het pas aan over een “historische 
herinnering” te spreken nadat ze het deel van die herinnering dat hen niet interesseert uit hun officiële agenda 
hebben geschrapt: de slachtoffers van Staatsterrorisme!  
Hoe kan men over “verzoening” spreken als er nog honderden Basken in  de gevangenis zitten en zelfs hun 
foto’s niet mogen uitgehangen worden omdat die “bedreigend” overkomen? De echte slachtoffers zitten 
jarenlange straffen uit terwijl de (hoeren-) zonen van de daders en moordorganisaties als GAL in het leven riepen 
en nog steeds proberen de plak te zwaaien. 
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01.09.13 Op 1 september begint ook het politieke jaar.  
Vandaag begint een bijzonder moeilijk politiek jaar. Behalve het feit dat enkel de met absolute meerderheid 
regerende PP enig licht in de duisternis (en dat via hun desinformatiemedia) de Spanjaarden probeert te 
verkopen, zijn er nog andere problemen zoals “Het Conflict” waarvoor een oplossing moet komen.  Met “Het 
Conflict” wordt  het Baskisch Conflict bedoeld.  
De Zaak Bárcenas kan de PP in grote moeilijkheden brengen. Een gelijkaardig geval diende zich in Navarra aan: 
Ook daar vulden de neo - Franquisten  hun zakken met geld van anderen: Voorop gaan de president Barcina en 
de Burgemeester van Pamplona. 

 
 

Gure Esku Dago 
Het ligt in onze handen 

- Binnen het Baskisch Conflict moet eerst en vooral het schandaal met de Baskische politieke gevangenen 
aangepakt worden. Maar hier komt mogelijk de volgende week een “voorlopige” oplossing vanuit Straatsburg.  
Het Europees Tribunaal velt er eerlang een vonnis in de Zaak Inés del Río, uit Tafalla, die door de toepassing 
van de Doctrine 197/2006  (“Doctrine Parot”) plots veel langer moest blijven zitten hoewel ze de straf waartoe 
ze veroordeeld werd tot de laatste dag uitzat! De Minister van Binnenlandse Zaken, Fernández Díaz, voorspelde 
als dat er “juridische vindingrijkheid” aan te pas gaat komen om er onderuit te raken. Volgens hem gaat 
Straatsburg met dit vonnis zorgen dat “ETArras, verkrachters, pederasten en seriemoordenaars vrijkomen”. 
(Voor hem is dat allemaal hetzelfde zootje!) Van de 600 politieke gevangenen kunnen er 70 het slachtoffer 
worden, of zijn ze dit al… 
 
- Over de hele wereld verspreid leven Basken die tijdens en “na” de Dictatuur het land dienden te ontvluchten. 
Ze zijn verenigd in het EIPK (het Collectief van Verbannen Basken). Nadat ze in juni in Biarritz “buiten” 
kwamen liet Carlos Urquijo Parijs weten dat er arrestaties moesten komen. Dit gebeurde meteen!  Baskische 
vluchtelingen zijn zelfs in het buitenland niet veilig…  
 
- Macroprocessen: Er staan in oktober een aantal macroprocessen op het getouw waarbij 200 Basken het risico 
lopen in de gevangenis te belanden.  
 
- Onderhandelingen Regering – ETA zijn er nodig opdat de Organisatie de wapens inlevert.  Maar De Regering 
WIL dat niet! De PP WIL GEEN VREDE omdat ze dan de helft van hun�� core business” kwijtraken! 
 
- Dan is er nog een Vredesplan van de PNV-regering waarop enkel de radicale partij EH Bildu positief op 
reageerde.   
 
- De internationale betrokkenheid, die in 2011door de Conferentie van (het Paleis) Aiete in San Sebastian 
bekendheid kreeg omdat zelfs Kofi Annan er aanwezig was, mag rekenen op een volledige blokkering  door de 
Spaanse Staat.  Jonathan Powell, de drijvende kracht van die Conferentie in 2011, komt in november terug. 
De Internationale Controlecommissie o.l.v. Ram Manikkalingam�die door de bekrompenheid van Spanje nooit 
de legitimiteit van gesprekspartner verwierf,  bleef eveneens ter plaatse trappelen.  
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02.09.13 Ook de Spaanse Bloedraad moet aan het werk. 
In de herfst komt de “Zaak Faisán” voor de Spaanse Audiencia Nacional. Hier gaat het om een merkwaardig 
geval van het vermeende “tippen” van …ETA. Terwijl Spanje er alles aan deed om ETA te stoppen bij het 
“innen van de revolutionaire belastingen” bij industriëlen ontdekte men in 2006 dat de hoogste chef van de 
Baskische Politie, Enrique Pamiés, en de toenmalige Inspecteur van de Inlichtingendienst in de Baskische 
provincie Alava, José María Ballesteros,  niet de hoogste instanties inlichtten maar wel ETA! Op 
“samenwerking met ETA” staat in Spanje een erg hoge prijs. 
Bijzonder smeuïg is het feit dat op het ogenblik van de feiten de Spaanse Regering en ETA aan het 
onderhandelen waren, hetgeen altijd ontkend werd! De hamvraag is nu of de beide politie-inspecteurs de 
uitbater van de Faisán,  de Bask Joseba Elosua, de opdracht kreeg ETA te verwittigen dat er een operatie tegen 
hen op het getouw stond. Dit om te vermijden dat ETA van de onderhandelingstafel zou weglopen met alle 
gevolgen vandien.  Maar aangezien “de Staat NOOIT met ETA onderhandelde”…. 
Onderzoeksrechter Ruz zal vanaf 16 september in San Fernando de Henares (Madrid) uitzoeken hoeveel de 
Baskische Bevrijdingsorganisatie “afdroeg” aan deze lakeien van de Spaanse Staat!  
 
Op 17 oktober start er een tweede Rechtszaak i.v.m. de “financiering” van ETA.  
ETA werd steeds financieel “in stand gehouden” door industriëlen. ETA eiste “een donatie als bijdrage tot de 
bevrijding van Baskenland” omdat “de Bazen”  zoveel geld verdienden dankzij de Baskische arbeiders.  
Maar de voormalige kandidaat Nobelprijs voor de vrede, Baltasar Garzón, zocht verder. In het kader van “alles is 
ETA” dacht hij 11 jaar geleden dat de “Herriko’s” zorgden voor de financiering van de organisatie! Aan de gevel 
van deze “volkskroegen” hangt altijd de Baskische vlag en de Zwarte Adelaar van de Koningen van Navarra uit.  
Als hij ooit in deze soms niet zó propere (maar zó sympathieke!)  bars was binnengelopen had hij gemerkt dat er 
amper voldoende in de la terecht komt om het leeggoed weer bij te vullen.  

 
In de Herriko Taberna van Zarautz zijn ze duidelijk voorstander van recyclage (eigen foto zomer 2013) 

 
De Herriko’s zijn dus een deel van de “terroristische organisatie” en allen (110 personen) die in het bestuur van 
het Herriko - netwerk zaten kunnen het de volgende maand in Madrid gaan uitleggen. Eentje heeft geluk: 
Arnaldo Otegi! De beschuldiging tegen hem werd ingetrokken “omdat hij al eens veroordeeld was voor 
lidmaatschap van ETA”!  
Is dan niet de helft van de Basken “lid van ETA”?     
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03.09.13 Carlos Urquijo is een cynische en wrede fascist die zich DOOD moest SCHAMEN 
Carlos Urquijo is, als PPist, aanhanger van de Spaanse politiek waarbij honderden “ETA-leden” en hun familie 
extra gestraft worden door hen ver van huis op te sluiten. [Aan deze spreiding werkte, 26 jaar geleden, ook de 
PNV mee!]  De bedoeling was om ETA op die manier uit verband te spelen! Maar het ging hen vooral om 
WRAAK! 
Maar dankzij het collectief van Baskische Politieke Gevangenen, (“EPPK” - Euskal Preso Politikoen 
Kolektiboak), bleven de gevangenen als één blok reageren. De paar “slappelingen” die zich lieten omkopen 
werden meteen in Baskische gevangenissen ondergebracht en ze genieten nu al van tussentijdse “voordelen” die 
vooral bij de rasgenoten van Urquijo, die zich ten onrechte “slachtoffers” noemen, voor erg veel ongenoegen 
zorgen!   
Op 24 augustus richtte Estibalitz Gorostiaga Uriarte de dochter van Pablo Gorostiaga zich in Gara nog 
tot Urquijo om hem eraan te herinneren dat sommige familieleden van “verspreide” politieke gevangenen 
hun gevangen verwanten of vrienden al jaren niet meer konden zien omdat ze door hun hoge leeftijd of 
door ziekte de lange autoritten naar het dorre Spanje niet meer aankunnen. Zo is haar moeder al 
anderhalf jaar niet meer bij haar man Pablo op bezoek kunnen gaan!  Urquijo noemt dit allemaal 
“anekdotische voorvallen”. De verongelukte familieleden en vrienden: allemaal “anekdotische voorvallen”.   
 
De voorbije vrijdag kreeg de 71-jarige Gorostiaga dan toch onverwacht de toestemming 
om zijn vrouw Judith Uriarte, thuis te gaan bezoeken.  
Maar gisteren overleed Judith Uriarte, nog vóór de aanslepende bureaucratie van de 
gevangenis haar man had laten gaan! Dat Pablo Gorostiaga niet, samen  met zijn 
familieleden, aanwezig kon zijn bij de afscheidceremonie is voor Urquijo maar een 
“anekdote”. 

 
Zoals Tasio Urquijo ziet 

Wie tegen pesterijen door “democraten” als deze protesteert wordt “terrorist” genoemd. 
 Maar er is nu geen haast meer mee gemoeid… 
 
04.09.13 Gorostiaga vernam het overlijden van zijn echtgenote toevallig  
Bij een telefoongesprek met zijn kinderen, gisteren, vernam Gorostiaga per toeval van zijn kinderen, Esti en 
Xabi, dat zijn vrouw was overleden.  Hij mocht bellen vanuit  Ocaña, op 100 km van Herrera de la Mancha, waar 
hij in de gevangenis zit. Mogelijk hadden de helden het droeve feit niet eens durven vertellen!   

 
Leve Pablo! 

En dan te weten dat Gorostiaga in 2007 tot 9 jaar veroordeeld werd omdat hij in het bestuur van de krant EGIN 
zat die door “superrechter” Baltasar Garzón van de ene op de andere dag “van ETA” werd.  De krant had 
nochtans 9 jaar in de kiosken gelegen zonder “van ETA” te zijn. Dertien jaar later mocht de krant opnieuw 
verschijnen maar alles was onderkomen. En Gorostiaga is nog steeds “van ETA”!!! 
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05.09.13 In het zelfde land mag je wel nog zonder problemen een fascistisch lied zingen! 
http://youtu.be/P5CnzVyWYkk 
In het Madrileense voorstadje Moraleja de Enmedio waren de mensen zaterdag positief dan wel negatief 
verrast toen ze bij de start van de stadsfeesten in de straten door de versterkers de hymne van de 
fascistische Falange “Cara al Sol” (“met het gezicht naar de zon”) hoorden galmen.Ook wapperde er de 
Spaanse vlag met het adelaarsjong uit de dezelfde periode.  Het was niet een stunt van een uiterst rechtse 
organisatie maar een oude traditie. Het stamt uit de Dictatuur, toen Franco er nog een  “optrekje” had 
moest hij hier voorbijkomen. Om hem gunstig te stemmen lieten, ze van op het balkon van het  
gemeentehuis het “Cara al Sol” horen. Dat gebeurde nú weer. De “normalisering” versie PP!  
De Falange is nochtans (officieel)  “VERBODEN” in Spanje. 
De PP-burgemeester, Carlos Alberto Estrada, zei dat hij er zich geen rekenschap van had gegeven… De PP in 
Madrid kondigde aan maatregelen te nemen... (Hoogstwaarschijnlijk een hulde en een medaille voor de dader…)  
 “Cara al Sol” was het lied van de Fascistische Falange en werd op 3 december 1935 geschreven in een 
Baskische Bar in Madrid. De tekst en de muziek zijn dan ook van Basken! José Antonio Primo de Rivera, de 
toenmalige leider van de Falange had ermee gedreigd dat hij persoonlijk iedereen die niet aanwezig zou zijn een 
portie laxerende Wonderolie (Castor Oil of Aceite de Ricinus) zou toedienen.  
Nadat Franco de Burgeroorlog gewonnen had werden duizenden mannen uit hun huizen gehaald en gefusilleerd. 
Hun achtergebleven vrouwen werden door de Falangisten verkracht en in stoet door de straten gestuurd  nadat ze 
eerst de laxerende Ricinusolie hadden moeten drinken!!!  
Wie het lied “Cara al Sol” op Youtube wil horen [http://youtu.be/2SOk9OT8zX4] krijgt  eerst de waarschuwing 
dat de tekst kan choqueren. Zo gevoelig ligt dit nu nog steeds in Spanje! (Maar niet zo in Moraleja de 
Enmedio.) 
De huidige generatie volwassen Spanjaarden herinneren zich nog dat tijdens de Francodictatuur de schooldag 
begon met het zingen van dit lied. Het gezicht ging dan niet richting zon (cara al sol) maar richting staatsiefoto 
van Franco.    
 
 
05.09.13 Pablo Gorostiaga is sedert gisteren in Baskenland 
Sedert gisterenavond weten de familieleden van Pablo Gorostiaga dat hun vader in Baskenland is. Dit gebeurde 
d.m.v. een nieuw vonnis van de Rechtbank van Penitentiair Toezicht. HET DERDE IN VIJF DAGEN!  Hij zit 
nu in de gevangenis van Zaballa (het nieuwe “Nanclares”) in de buurt van Vitoria - Gasteiz, op  40 km van 
“zijn” Laudio. De familie kon al met hem telefoneren. Ze hopen nu dat hij aanwezig kan zijn op de 
afscheidsceremonie. Tot de rouwdienst zullen ze hem alleszins moeten toelaten. Maar het zal geen religieuze 
plechtigheid zijn en dit in een land waar het Nationaal Katholicisme nog steeds de plak zwaait... (Steeds meer 
radicale Basken zien dan ook af van religieuze ceremonies.) 
Herrira (“Naar huis”), de organisatie die zich, niet zonder risico, inzet voor de politieke gevangenen klaagt over 
“de aanhoudende en voortdurende schrijnende schending van rechten waarvan duizende personen in Euskal 
Herria het slachtoffer zijn. Wat er gebeurt is schandelijk en wreed. Op deze manier worden de wensen voor 
Vrede van het Baskische Volk sinister weggehoond.  Het is tijd dat aan dit alles een einde komt” aldus 
Herrira.  Herrira roept op om morgenavond  in Laudio deel te nemen aan de samenkomst op de Herriko Plaza. 
 

 
 

De stoel van Pablo Gorostiaga blijft voorlopig leeg… 
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06.09.13 Pablo Gorostiaga dan toch eindelijk bij familie en vrienden 
Gisteren kon Pablo Gorostiaga dan toch gedurende twee uren bij zijn familie en vrienden zijn bij de boerderij 
van de familie in Orozko. Op deze intieme plechtigheid werden de assen van zijn echtgenote verspreid. Er 
werd ook op de Txistu gespeeld.���
 

 
Gorostiaga mocht ook zijn vrienden begroeten. O.a. Periko Solabarria en de voorzitter van de radicale partij 

Sortu, Hasier Arraiz   (op de achtergrond). 
 

 
Er werd ook een gedenksteen opgericht en een eik geplant. 

 
De ertzainas, “Baskische” politemannen, toonden hun ongenoegen omdat  ‘vrienden ontmoeten’ er bij dergelijke 
“permissies” niet bijhoort. Ze waren dan ook ‘not amused’ met het feit dat alle intieme momenten gefilmd 
werden! Dit was dan ook geen conventionele begrafenis!  
Nadat Gorosstiaga de zijnen had mogen liefkozen werd hij opnieuw naar de gevangenis van Zaballa versleept. 

�
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06.09.13 De Raad van Pamplona veroordeelde de actie met de Baskische vlag op de dag van San Fermín. 
Gisteren veroordeelde de Gemeenteraad van Pamplona de fantastische actie die enkele jongeren op touw hadden 
gezet op de dag dat van op de pui van het stadhuis de San Fermínfeesten in gang geschoten moesten worden. Er 
vormden zich twee blokken:  UPN, PP en hun Socialistische loverboys, PSN enerzijds. Aan de andere kant 
hadden Geroa Bai, Aralar, Izquierda-Ezkerra en Bildu een alternatieve tekst opgesteld. Zij vonden een 
“veroordeling” overdreven. Meteen vroegen ze ook om de symbolenwet aan te passen (en zodoende de Ikurriña 
niet meer te verbieden.)  
 

 
Hoewel de vuurpijl perfect had kunnen afgeschoten worden liet de burgemeester de start toch uitstellen. Al die 
tijd bleef de vlag die door de neo-fascisten van Navarra zo gehaat wordt vol in beeld! Als het een 
publiciteitsstunt was geweest was die onbetaalbaar! 
De Spaanskiljons vinden dat de Ikurriña een aanval is opde “institutionele werkelijkheid”, zelfs een “aanslag op 
hun vrijheid!” 
Eva Aranguren (Bildu) maakte haar beklag dat ze tijdens de gespannen toestand die 20 minuten duurde zelfs 
beledigd werd door een raadslid van de meerderheid! 
Uxue Barkos (Geroa Bai) vond de stemming, en al wat daarbij kwam kijken, “een pantomime om belangrijker 
zaken te verhullen”. 

 
De actievoerders die duidelijk op TV te zien waren hadden zich onherkenbaar gemaakt met baarden,  
pruiken en hoeden en konden nooit gearresteerd worden. 
 
 



��
�

�

06.09.13 Jacinto Ochoa, de langst zittende politieke gevangene tijdens dictatuur,  
Op 6 september 1944 ontsnapten  Jacinto Ochoa en Felipe Celay (beiden uit Navarra) uit de gevangenis Fort San 
Cristóbal, boven Pamplona. De  vlucht was tot in detail voorbereid. Jacinto had op 22 mei 1938 ook al aan de 
massaontsnapping deelgenomen maar die was toen op voorhand tot mislukking gedoemd.) 

 
Fort San Cristóbal 

Ditmaal bereikten beiden na twee dagen de grens met Noord-Baskenland (Frankrijk). Twee weken later waren ze 
terug in Navarra waar ze zich aansloten bij de “Agrupación de Guerrillero’s Españoles” (AGE), in de volksmond  
«los maquis» genoemd. Zo wilden ze hun bijdrage leveren tot de omverwerping van het Francoregime.  
Toen dit niet wilde lukken trok Felipe Celay opnieuw naar Frankrijk en kwam in Chili terecht waar hij een nieuw 
leven begon. 
Jacinto Ochoa werd samen met drie anderen opnieuw gearresteerd. Hij kwam in de gevangenis van Ondarreta, 
op het strand van San Sebastian terecht. Het was zijn derde arrestatie! Na Ondarreta begon een reis langs 
Spaanse Gevangenissen  met huiveringwekkende namen:    Carabanchel, Puerto de Santa María en Burgos. Op 4 
november 1964 kwam hij buiten. Na bijna 27 jaar cel! Hij was de gevangene die in Spanje het langst achter de 
tralies van het Francoregime verbleef!  

 
Bij de organisatie Ahaztuak (Vergetenen) verscheen nu een boek ter ere van Jacinto en al de anderen die hun 
strijd voor een democratisch bestel duur betaalden. “Jacinto Ochoa, la prisión más larga” 
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07.09.13 Gisteren probeerde de “Baskische” politie in Laudio foto’s van Pablo Gorostiaga te verwijderen. 
De Ertzaintza probeerde gisteren op de Herriko Plaza in Laudio de Baskische vlag  met rouwlint en foto’s 
van de voormalige burgemeester van het stadje, Pablo Gorostiaga, en zijn overleden vrouw te 
verwijderen!� Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst waar geprotesteerd werd tegen de gevangenenspreiding. 
Blijkbaar was Gorostiaga nog niet genoeg gestraft nadat hij door bureaucratische verwikkelingen te laat bij zijn 
stervende echtgenote arriveerde.  

 
“senidea izatea ez da delitua” 

“familielid zijn is geen misdaad” 
 

Natxo Urkixo, de huidige burgemeester, probeerde de politiemannen te overtuigen om niet in te grijpen omdat 
alles wat op het pleintje gebeurde onder zijn verantwoordelijkheid viel. Nadien bleven ze de gebeurtenissen van 
op afstand volgen zonder in te grijpen.  

 
Ook familieleden gingen hun beklag maken en er ontstond een grote spanning.  

 
Vrijdag wordt het definitieve afscheid gehouden bij de kluis van Garrastatxu, op de flanken van de legendarische 
berg Gorbeia. 
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07.09.13 De zelfverheerlijking in de Spaanse pers 
Mariano Rajoy, de kapitein van een zinkend Spaans schip, was op de G20 in St. Petersburg. De voorbije 
maanden was het enige positieve bericht dat de werkloosheid in de toeristische sector gedaald was. Nu de zomer 
voorbij is gaat ook daar niks van overblijven. Maar in de Spaanse pers, voor 90 % in handen van ranzig rechts, 
slaan ze een andere toon aan. Himmeljauchend, zoals in de tijden dat  José María Aznar naast George Dubbelyou 
Bush aan tafel en op de foto mocht, worden de PPisten de hemel ingeschreven.  
Enkel El Mundo staat op de rem, maar op deze krant zitten dan ook geen “Rajoy-isten”!  
Ze houden het bij een neutraal “Rajoy stelt Obama en Poetin gerust aangaande de Spaanse economie.” En nog 
“neutraler”: “Obama laat zich met Rajoy zien in de gang, maar hij stond niet in diens agenda van bilaterale 
contacten”! 
Maar dan heb je “Abc”  die titelt op de frontpagina “Spanje kreeg op de G-20 erkenning”. Binnenin heet het 
“Obama en Draghi loven het werk van Rajoy” en “de Amerikaanse president feliciteerde Rajoy voor de 
economische vooruitgang en vroeg hem zelfs zijn steun bij de aanval op het regime in Syrië”!  
La Razón maakt het bijzonder bont met deze titel op de “ Spanje, voorbeeld op de G - 20”! Binnenin staat  er 
dan: “Obama prijst Rajoy voor de economische opleving en nodigt hem uit op een ontmoeting op het Witte 
Huis”.  
Bij de volgende verkiezingen trekken de Spanjaarden opnieuw als Lemmingen op naar de kieshokjes om 
weer op de PP te stemmen!   
 
 
 
09.09.13 Spanje krijgt opnieuw een tik  
Voor de derde achtereenvolgende keer moet Madrid het afleggen bij het organiseren van de Olympische Spelen, 
in “twentytwenty”. Na de mislukkingen bij de keuze voor 2012 en 2016 lagen ze er nu bij de eerste 
stemming al uit! Spanje weent bittere tranen terwijl serieuze mensen opgelucht ademhalen omdat hen een 
verhoging van de staatsschulden bespaard bleef. De Spaanse  Staat  die op apegapen ligt werd nog maar eens met 
de neus op de eigen irrelevantie gedrukt. Maar het domste was toch dat Prins Felipe “verder wilde proberen”. 
 

 
 
Later raakte de finale toespraak van de nationale Spaanse “verdedigster” bekend: “De Fles”, La Botella, An 
Botella, burgemeester van Madrid en echtgenote van de voormalige regeringspresident de nar Aznar. Ze deed dit 
in het “Spanglish”. Hilarisch!!!:�http://youtu.be/hhJt3Tzjy8I 
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09.09.13 Burgemeester Juankar Izagirre maakt zich op voor de “Conferentie van Burgemeesters” in Donostia 
Juankar Izagirre zet meteen de toon van wat voor hem de “Internationale Conferentie die de Vrede wil 
construeren  vanuit de lokale omgeving” zal worden die  kortweg de “Conferentie van Burgemeesters” wordt 
genoemd. “De burgemeesters willen niemand de les lezen maar wel hun kennis en steun aanbieden om in 
Baskenland tot vrede en normalisering  te komen”.   

 
Juan Carlos Izagirre duidt de Vredesconferentie die op 10 en 11 oktober in Donostia zal plaatsvinden. 

De “democraten” van PP en PSE lieten al meteen weten dat ze geen delegatie zouden afvaardigen… Izagirre 
antwoordde daarop dat er “slachtoffers van alle kleuren” aanwezig zouden zijn. Ook de aanwezige 
burgemeesters zouden van verschillende gezindten zijn. “Allemaal komen ze uit steden die die met conflicten in 
aanraking kwamen en allen hebben we iets te bieden en veel te leren om tot vrede te komen. Ieders bijdrage is 
daarbij nodig.” 
De burgemeesters die verwacht worden zijn die van Barcelona, Biarritz, Belfast, Durban (Zuid-Africa), Rosario 
(Argentinië), Suchitoto (El Salvador), Boise (VS) en Diyarbakar (Turks Kurdistán). Ook uit Palestina en de 
Westelijke Sahara zullen er burgemeesters komen. http://donostiapeace.com/en/programme 
 
10.09.13 Minister Fernandez Diaz bezoekt de Guardia Civil in Leitza en in San Sebastian  
Vandaag bezocht Jorge Fernández Díaz de bezettende troepen in Baskenland. Bij aankomst in Baskenland 
begroette hij zijn slaven op een amicale manier:  

  
“ Joo, de mannen!” 

De Guardia Civiles die in Baskenland komen dienen zijn allemaal bloedhonden die voor het geld hun leven 
willen riskeren. Voor het geld!!! Het loon van een Guardia is erg laag maar in het Noorden komt daar 
bibbergeld bij. Na hun dienst lijden ze dan nog eens aan het “Sindrome del Norte” (syndroom van het Noorden) 
wat nóg eens wat extra pensioen opbrengt. 
De Guardia die in mei 2008 dood bleef, Juan Manuel Piñuel, verdiende in het Zuiden te weinig om een 
bouwlening te krijgen. Daarom vroeg hij overplaatsing naar het Noorden. Toen hij bij de kazerne van Legutiano 
op wacht stond werd er een auto met een dodelijke lading dynamiet geparkeerd. Terwijl hij het verdachte feit 
doorgaf vloog de wagen in de lucht. De kazerne diende afgebroken te worden wegens totaal bouwvallig...   
Toch komt de Minister er lullen over het “offer” dat de Guardia Civil bracht. 
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10.09.13 Fernández Díaz was op bezoek in de kazerne in Leiza 
In het meest Baskische stadje van Navarra, Leitza, in een erg groene vallei, voelt een mens er zich veilig, 
ondanks de Guardia Civil. Dankzij deze hondsdolle figuren had Herri Batasuna er altijd een volstrekte 
meerderheid! De lijst van incidenten tussen de jongeren en deze bezetters is eindeloos.   
Lang geleden palmde de Guardia Civil het mooiste huis,  Maxurrenea, in om er hun kazerne in onder te 
brengen. De stad wil er al jaren een cultureel centrum van maken maar ze krijgen er de bezetters  niet uit.  
Bang zijn ze in Leitza duidelijk niet! 

 
Eenvoudige tekst: “ALDE HEMENDIK” = OPROTTEN! 

Nadat ze hier werden tegengehouden verdeelden ze zich in verschillende groepen van  - 20 personen.  
De minister kwam er vandaag, op zijn gekende opschepperige toon, nog zeggen dat ze er zeker nog 10 jaar 
blijven! Pure provocatie zoals dat van deze man verwacht wordt. 
De Burgemeester van Leiza, Oier Eizmendi (Bildu), gebruikte ook de term “provocatie”! 
 
10.09.13 Jorge Fernández Díaz in Leitza: 
“Leiza is Navarra en Navarra is Spanje en de Guardia Civil blijft in Leiza hoe erg sommigen dat ook vinden”.  
De Regering Sanz van Navarra gaf het gebouw in 2002 gewoon voor 10 jaar weg zonder de stad daarin te horen! 
De opvolgster, Yolanda Barcina, deed er nog eens 10 jaar bij!   
Zulke dingen kunnen als je na een Dictatuur de stal niet uitmest… 

 
De wulpse dame naast de minister is niet “miss Navarra” maar de gedelegeerde van de Spaanse Regering in 
Navarra, Carmen Alba!   
Tijdens dit “bezoek” werden alle binnenkomende wegen, straten en veldwegen “gefilterd”. Boven het centrum 
cirkelde een helikopter. Waarschijnlijk ter verfrissing.  
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10.09.13 Jorge Fernández Díaz in Leitza 

 
 

 
Waarom plooien ze die klep niet op en draaien ze hun klak dan om zoals de kerels, links op de achtergrond, dat 
lang geleden al deden. 
 
11.09.18 Vandaag was Fernández Díaz in de kazerne van Intxaurrondo (Donostia)  
Fernández Díaz kwam al vroeg aan in de kazerne van Intxaurrondo die inmiddels is uitgegroeid tot een heus 
dorp. In deze kazerne werden Basken doodgefolterd. Zo “verdronk” Mikel Zabalza tijdens een foltersessie 
waarbij hij verschillende keren werd ondergedompeld in een badkuip vol uitwerpselen! (“la bañera”) 
Opnieuw doet hij zijn meest brutale bek open: “De PP- Regering onderhandelt niet met ETA. “Wij hebben 
niemand nodig om ETA de kans te geven de wapens in te leveren. Daar hebben we de strijdkrachten 
voor.”  (Dit werd in Intxaurrondo hoogstwaarschijnlijk op applaus ontvangen door de boerenjongens op speed uit 
Andalusië die er wonen!)   

 
Hij waarschuwt de radicale partij, Sortu, voor “een mogelijk onverwachte illegalisering wegens de wildgroei 
van verheerlijking van het terrorisme”!!! “ Ze blijven dwepen met het terrorisme terwijl ze de slachtoffers 
blijven beledigen”!  
Die man denkt écht dat de tijden van de Francodictatuur nog niet voorbij zijn. Europa kijkt de andere kant op en 
Europees PP-Voorzitter, Wilfried Martens, heeft de handen waarschijnlijk méér dan vol met Miet Smet. 
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11.09.13 Spaanse fascisten vallen binnen in de Zetel van de Generalitat in Madrid. 
Op de Catalaanse Nationale Feestdag vallen Spaanse Fascisten binnen in het Cultureel Centrum/Zetel van de 
Catalaanse Regering in Madrid. Onder de aanwezigen, Baskisch PNV-senator en  voormalig -woordvoerder in 
het Congres in Madrid, Iñaki Anasagasti samen met zijn collega’s senatoren Jokin Bildarratz en María Eugenia 
Iparaguirre en plaatsvervangend woordvoerder van  CiU in het Congres, Josep Sánchez Llibre (die weggeduwd 
wordt maar zich niet laat doen en terugduwt! 
 

    
  
 
 

 
 
Bij het binnenkomen zwaaiden ze met Spaanse vlaggen en partijvlaggen van de Falange en AN. Ze scandeerden: 
"Nadie nos engaña, Catalunya es España"-“Niemand zal ons misleiden, Catalonië is Spanje”) De micro werd 
uitgeschakeld en bij het verlaten spoten ze een paar bussen met peperspray leeg. 
Ze hadden niet eens allemaal hun gezichten gemaskeerd omdat ze toch weten dat ze niet verontrust gaan worden. 
Behalve een kleine opdonder waren het allemaal bomen van kerels!  
Minister Fernández Díaz moet de partijen “Falange” en “Alianza Nacional” niet illegaliseren. Ze zijn al 
verboden!!!  
Op zijn blog noemt Anasagasti de ingang van de Zetel een "muizenval". http://ianasagasti.blogs.com/mi_blog 
In een commentaar op zijn blog schrijft iemand dat Basken bij een actie als deze minstens 10 jaar zouden 
krijgen… 
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11.09.13 Méér dan 1,5  miljoen Catalanen tonen een historische Catalaanse Weg  naar  onafhankelijkheid. 
Catalonië kreeg het vandaag voor elkaar een mensenketting van 400 kilometer lengte te organiseren van El 
Pertús aan de Pyreneeën  tot Alcanar in het Zuiden. 

 
Volksvertegenwoordiger Oriol Junqueras (ERC) (in het Spaans!) : http://youtu.be/g2Tmgbeh5lc 
 

 
Paseo de Gracia in Barcelona. 

 

 
Zonder woorden... 
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11.09.13 Méér dan 1,5  miljoen Catalanen tonen een historische Catalaanse Weg  naar  onafhankelijkheid. 

 
 

 
 

 
Een zuurpruim laat weten dat hij kartonnen poppen zag om de mensenketting aan elkaar te plakken.  
Bovenstaande beelden zag hij blijkbaar niet. 
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11.09.13 Méér dan 1,5  miljoen Catalanen tonen een historische Catalaanse Weg  naar  onafhankelijkheid. 
 

 
 
Het solidaire, Baskische  Bermeo (Bizkaia) overtrad de wet: Er hangt aan de gevel van het stadhuis geen 
Spaanse vlag “in dezelfde omstandigheden als de Baskische”…  
 

 
 
Het Spaans tv-netwerk, Intereconomia, heeft het nog steeds niet begrepen: “Spanje, Samen sterker” 
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11.09.13 Méér dan 1,5  miljoen Catalanen tonen een historische Catalaanse Weg  naar  onafhankelijkheid. 
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11.09.13 Méér dan 1,5  miljoen Catalanen tonen  een historische Catalaanse Weg  naar  onafhankelijkheid. 
 

 
 
De Catalaanse Minister van Binnenlandse Zaken, Ramon Espadaler, schat het aantal deelnemers aan de 
mensenketting tussen 1,5 en 1,6 miljoen.   
In Barcelona waren ze met een half miljoen. 
Artur Mas, president van Catalonië, nam niet deel aan de mensenketting. Hij verzamelde wel zijn 
Volksvertegenwoordigers. Nadien verklaarde hij “dat de mensenketting de wereld had verbaasd”.  
De PP van Catalonië nam voor het eerst niet deel aan een institutionele actie. De vicepresidente van de Spaanse 
PP-Regering, Soraya Sáenz de Santamaría, maakte er zich vanaf met “Het ergste wat een politicus kan doen is 
de mensen dwingen te scheiden en zich af te zonderen.” 

 
De kathedraal “Seu Vella” van Lleida had om 17.14 de start van de  Via met zijn zeven klokken gedurende een 
kwartier ingeluid. 
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11.09.09 Terwijl de Spaanse koningin in de States zit te klappen voor de jonge Tennisgod, Rafa Nadal,… 
...steekt de oude God, Juan Carlos, in Madrid de vlag uit. “Prinses” Corinna zu Sayn - Wittgenstein is er weer 
om te herhalen dat ze  “goede vrienden” zijn.  

 
De Duitse is helemaal geen Prinses. Ze heet gewoon Larssen en is gescheiden van haar man, Wittgenstein. 
Omdat ze aanpapt met de koning wordt  ze nu steeds vaker “de Duitse aristocrate” genoemd.  
Zij definieert Juan Carlos nu als “een bejaarde gentleman die vecht voor zijn gezondheid”.  
 
12.09.13 Carlos Urquijo vangt bot in een Rechtszaak tegen het uithangen van een republikeinse vlag  
Carlos Urquijo, de gedelegeerde van de Spaanse Regering in Baskenland, heeft het onderspit moeten delven. Op 
14 april 2012 had burgemeester Juankar Izagirre op “zijn” stadhuis in Donostia de Republikeinse vlag laten 
hijsen. Zodoende wilde hij de dag herinneren dat in 1931 in Spanje de Republiek werd uitgeroepen. Izagirre had 
zich goed “voorbereid” door eerder al  eens (o.a.) de vlaggen van Palestina, van de Sahara en van Tibet te laten 
wapperen maar dat was voor de Azijnpisser geen enkel probleem geweest. 

          
Carlos Urquijo kan niet goed tegen deze kleuren. Toch kwam de 2de Republiek er na een 
verkiezingsoverwinning. Niet tevreden met de keuze van het Volk pleegden de Generaals Franco en Mola 
(vriendjes van Urquijo) daarop een Staatsgreep die vele duizenden doden kostte! 
Er was een klacht gekomen van Ramón Gómez, de PP-God uit Donostia die er een “prestigeverlies voor de 
stad” in zag.  Urquijo moet nu 300 Euro’s gerechtskosten betalen. 
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12.09.13 Ook als ze vrijgelaten worden zijn Basken nog niet vrij  
In de stadswijk Donibane in Pamplona ontvingen eergisteren een honderdtal bewoners Ibai Sueskun  die na 4 
jaar gevangenschap weer vrij kwam. De Spaanse politie kwam de mensen wat treiteren en zelfs wegjagen en 
daarvoor waren ze afgezakt met verschillden politieauto’s. Uiteindelijk werd een “ultimatum” gesloten en 
vertrokken de jongeren richting kroeg. Video:  http://youtu.be/NDkGovpbLIw 
 
�
13.09.13 Al 12 fascisten gearresteerd na de inval in het Catalaans Cultuurcentrum in Madrid 
De arrestanten worden beschuldigd van  delicten van  toebrengen van letsel, openbare ordeverstoring, schade en 
daden tegen de fundamentele rechten. Vannacht worden ze voorgeleid. Zes arrestanten, vijf mannen en een 
vrouw met een leeftijd tussen 23 en 56 jaar, zijn leden van ultra rechtse organisaties als "Falange”, “Alianza 
Nacional”, “Spaanse Patriottisch Knooppunt” en “Democracia Nacional”. Ze werden geïdentificeerd door 
veiligheidscamera’s op de plek van het gebeuren. De overigen maakten hun opwachting bij de politie van de 
stadswijk Moratalaz (Madrid)  
 

 
13.09.13 De Spaanse Regering probeert de agressie van de ultra’s tegen de Catalaanse Regering te minimaliseren 
De Spaanse Regering, bij monde van de nummer 2 van Binnenlandse Zaken, de Staatssecretaris voor Veiligheid, 
Francisco Martínez, probeert de aanval van fascisten op de Zetel van de Generalitat in Madrid te minimaliseren.  
Martínez spreekt over een “geïsoleerd, vandalistisch voorval” dat een “efficiënt” en “nooit eerder gezien” 
antwoord vanwege de politie kreeg. De politie arresteerde “binnen enkele uren” zes daders. (De rest ging zich 
toch zélf aangeven!?) 
Wie niet gehoord werd was de Minister van Binnenlandse Zaken, Fernandez Díaz. Die was blijkbaar in de 
kantine van de Guardia Civil-kazerne van Intxaurrondo blijven plakken.  
Elders is er een cascade aan reacties waarbij geëist werd om een einde te maken aan de straffeloosheid 
van Spaans extreem rechts.   
De Spaanse pers: 
De ontgoocheling was groot bij de kranten van “extreem centrum” (zoals ze in het persoverzicht in Gara steeds 
genoemd worden). Dat blijkt meestal pasde tweede dag. Nu bleef het bij flauwe opmerkingen.  
“La Razón” , de lijfkrant van het fascistoïde Spanje, titelt in paniek “Ze zullen ons niet scheiden”.  Maar ze 
maken zich wel erg belachelijk als ze het over de aantallen deelnemers hebben: “Binnenlandse Zaken bekoelt de 
soevereiniteitseuforie en brengt het aantal deelnemers van 1,6 miljoen terug tot 400.000”.  Ze doen alsof dit 
weinig is maar volgens hun cijfers stonden er toch nog elke 400 meter 100.000 Catalanen!!!  
“Abc ”  slaat alarm: “Onafhankelijkheidsvertoon in Catalonië tegenover de verhindering van de Regering van 
Spanje”. En “De Regering moet de nodige maatregelen nemen om de eenheid van Spanje te verdedigen, 
zoals de meerderheid van de Spanjaarden dat vraagt”.    
“Libertaddigital ” voorspelt “een verarming van de regio indien de nationalisten hun doel bereiken, ook al 
bewijzen ze met vervalste cijfers het tegendeel”. 
   
14.09.13 De 11 Falangisten zijn alweer thuis! 
Na gehoord te zijn mochten 11 fascisten al naar huis. De 12de werd door de politie vrijgelaten. Drie van hen 
hadden nochtans een strafblad met daarop gelijkaardige incidenten. Maar er zijn zware voorwaarden: Ze 
mogen niet dichter bij het gebouw komen dan 100 meter. Een “steenworp”, dus!  

 
Hun advocaat Pedro Pablo Peña sprak over een “patriottische actie”.  
Er wordt niet bijgezegd of ze “gefolterd” werden zoals dat met Baskische actievoerders zou gebeurd zijn! 
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14 09 13 Eguiguren (PSE) noemt  uitspraak van Fernández Díaz over  “illegaliseren van Sortu” een dwaasheid. 
Jesús Eguiguren, voorzitter van de Socialisten in Baskenland (dochterpartij van PSOE), spreekt zich uit over het 
“conflict” dat de PP met de Basken en met anderen heeft. Dit doet hij naar aanleiding van de uitspraken van de 
Spaanse Interieurfascist, Fernández Díaz, in de Guardia Civil-kazerne in Intxaurrondo (Donostia) waarbij hij de 
radicale partij, Sortu, waarschuwt voor een mogelijke, “op handen zijnde illegalisering”. Eguiguren noemt 
het een “estupidez”, “een dwaasheid” en een “provocatie”. “Als je dit hoort lijkt het alsof ze wensen dat we 
terugkeren naar voorbije tijden, maar dat zal hen niet lukken”.     
Eguiguren denkt dat Arnaldo Otegi (die hij een maand geleden in de gevangenis opzocht) “voor de Spaanse 
Regering, en voor enkele duistere machten, een ZONDEBOK is om het gevoel te handhaven dat we er in 
Baskenland heel slecht aan toe zijn. Dat ETA gewonnen heeft en Bildu ons onderdrukt”. 
 

 
Jesús Eguiguren. (foto: DEIA) 

Over de aantijging tegen de burgemeester van Gernika, José María Gorroño,  wegens het uitreiken van de prijs 
“Gernika voor de Vrede en de Verzoening” aan Arnaldo Otegi (en aan Eguiguren zélf) zegt Jesús dat hij 
hiertegen “in opstand komt” omdat het “op dit ogenblik onaanvaardbaar is” dat de rechters “aangemoedigd door 
een bepaalde sfeer een dergelijke houding aannemen”. “Wat we nodig hebben is dat het blad omgedraaid en de 
vrede verstevigd wordt, in plaats van ridicule excuses te zoeken om het anderen moeilijk te maken”!   
Aangaande de “Vredescommissie” zegt Eguiguren “dat hij niet goed weet wat er gebeurde” en “dat hij het 
misschien allemaal niet goed begrijpt” maar dat hij niet de menig deelt “dat Radicaal Links (Izquierda Abertzale) 
gemarginaliseerd moet worden. Niet in de Vredescommissie, niet in het Parlement noch in de samenleving. Toch 
moeten we samenwerken met een solide en goed gestructureerd Radicaal Links Nationalisme”.  
“De politieke partijen zijn doordrongen van partijd igheid wat in Spanje steeds meer tot een afname van 
hun ontwikkeling zal leiden”. “Vrede is een groot woord en ik weet niet precies waarvoor ze zoal wordt, 
omdat vrede is wat men heeft. We hebben nu vrede en de verzoening is opgetreden. Vrede is niet 
‘gelukzaligheid’, Vrede is vrede.” 
 
Eguiguren eindigt dan met wat uitspraken die noodzakelijk zijn om weer “vriendjes te maken” met zijn 
Spaansgezinde partijgenoten. De PSE is namelijk “doordrongen van partijdigheid”. 
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14 09 13 De zoon van Pablo Gorostiaga schetst een beeld van een radicale Baskische familie  
Na de dood van Judith Uriarte, de echtgenote van Pablo Gorostiaga, komt hun zoon, Xabier, met informatie over 
de gevolgen van de verschrikkelijke Spaanse gevangenenpolitiek waarbij vrijwel alle Basken van radicale 
strekking van dichtbij of op afstand medeslachtoffer zijn.   
 

 
“Op het ogenblik dat mama stierf wisten we niet eens waar papa was” 

 
Op het ogenblik dat hun zwaar zieke moeder aan het sterven was moesten de kinderen, Xabier (midden op de 
foto) en Esti (met bloemen) zich ook nog bezig houden met de “permissie” die hun vader had gekregen om even 
naar huis te komen maar door tergende nalatigheden van de penitentiaire instellingen niet tijdig aanwezig kon 
zijn. Deze pesterij duurde maar liefst vijf dagen. 
De Spaanse gevangenisdirecteurs, vaak van het vrouwelijk (?) geslacht hebben hier in de loop der tijden een 
verschrikkelijke faam opgebouwd! 
Omdat de familie het ergste vreesde hadden ze in juli het plan opgevat met hun moeder nog eens de verre reis 
naar Herrera te maken maar omdat de toestand snel verslechterde moest daarvan afgezien worden. Er werd 
geïnformeerd naar een andere oplossing, een bezoek in de omgekeerde richting, van de vader aan zijn vrouw, 
thuis. Op 23 augustus meldde de huisdokter dat een reis van  moeder naar Madrid té risicovol zou zijn. 
Op 29 augustus waren we in Herrera om de zaken te bespreken. Moeder was inmiddels al bewusteloos… Bij het 
verlaten van de gevangenisparking kregen we al een telefoontje van de gevangenisdirectie dat aan vader geen 
toelating verleend werd voor een bezoek aan huis. Dit als gevolg van de “strafbare activiteiten door de vader 
gepleegd  en de daaruit  vloeiende sociale onrust”.  
De dag nadien kreeg de advocate van Gorostiaga de melding dat toestemming verleend werd om, per direct, 
thuis afscheid te gaan nemen van zijn vrouw.  
De Rechtbank liet deze beslissing om 11.50 u. aan de gevangenisdirectie weten maar om  15.00 u beweerden die 
nog steeds niets ontvangen te hebben! En aangezien enkel de Gevangenisdirecties beslissen over vrijlatingen…  
De echtgenote leefde op dat ogenblik nog steeds. 
Familie en vrienden werden verwittigd dat ze Pablo Gorostiaga da dag nadien zouden kunnen zien... 
   
[Gorostiaga was directielid van de radicale krant EGIN die in 1998, na 21 jaar in de kiosken, gesloten 
werd op beschuldiging van “samenwerking met ETA”. Hoewel EGIN in 2009 werd vrijgesproken bleef de 
veroordeelde Gorostiaga in de cel! Het katholieke Spanje in 2013…) 
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14.09.13 Xabier Gorostiaga vertelt 
Maar anderhalf uur later ging alle hoop in rook op! Door overvloedig telefoonverkeer bereikte Gorostiaga zijn 
bellimieten en mocht hij niet meer bellen! Het “Gerecht” was inmiddels naar huis en in de gevangenis kwamen 
allerlei mensen aan de lijn die nergens vanaf wisten (“nachtdienst”)  of niets wilden ondernemen. 
Er zat voor de Gorostiagas  thuis niets anders op dan te bellen naar familieleden van andere Baskische 
gevangenen in Herrera om te weten of hun vader er nog was of niet!!!  

 
Het antwoord was steeds hetzelfde: Pablo was er nog! De gevangenisdirectie antwoordde dat zij alles in orde 
hadden gemaakt om hem te laten vertrekken!  
Als de moeder op vrijdag zou gestorven zijn (en volgens de Spaanse wetten binnen de 48 uur begraven moest 
worden) zou haar man daar naartoe gebracht moeten worden  met een “buitengewoon direct transport”.   
Op zondag liep het met de ademhaling van de moeder snel achteruit. Maar Pablo zat nog steeds in de 
gevangenis, ondanks de toelating om naar huis gebracht te worden! 
Er werd in Madrid een bevriend advocaat ingeschakeld die zelf naar Herrera trok om de aanwezigheid van 
Gorostiaga (al dan niet) vast te stellen! Het enige gevolg hiervan was dat hij opnieuw telefoons mocht 
ontvangen. Zo vernam de zoon dat Pablo d.m.v. een direct transport naar Madrid zou gebracht worden en dat de 
reis van daaruit per gewoon transport zou gebeuren.  Hij zou zijn stervende echtgenote nog levend kunnen zien... 
Maar tegen 11.00 u. ‘s avonds blies Judith Gorostiage haar laatste adem uit. De familie wist niet waar hij 
op dat ogenblik was en Pablo zat ergens eenzaam in een isoleercel zonder dat hij op de hoogte werd 
gebracht van de droevige feiten!  
’s Anderendaags ‘s morgens belden familieleden van Baskische gevangenen in de Gevangenis van Ocaña naar 
Laudio dat Pablo er zat.  In de gevangenis! Al de inspanningen van geneesheren en advocaten, vonnissen van 
rechtbanken en vele telefoons hadden Pablo Gorostiaga op 5 dagen tijd slechts 100 kilomerter verplaatst!  
Dichter bij huis, maar wel nog steeds in Madrid! Maar hij was dan ook maar een “terrorist” in handen van 
akolieten van het inhumane doch “katholieke” Spanje! 
Gelukkig zat hij in Ocaña in een isoleermodule samen met 4 andere Baskische politieke gevangenen die 
inmiddels met het thuisfront hadden mogen bellen en dus op de hoogte  waren van het overlijden.  
Enkele minuten vóór Pablo dan uiteindelijk op de familieboerderij in Laudio arriveerde kwam de 
“Baskische” politie daar aan. Zij moesten erop toezien dat alles “volgens de regels” zou verlopen.  Ze 
wilden aanvankelijk dat het enkel bij een “contact met de naaste familie” bleef, zonder 
“afscheidsceremonie”. Uiteindelijk werd ook dit laatste toegestaan.  
Omdat de Baskische Securitate het aantal “naaste familieleden” na een tijdje te groot vond moest iedereen 
die vader of grootvader wilde omhelzen zich vooraf IDENTIFICEREN!!!  
Hoewel Pablo Gorostiaga 71 jaar is, veroordeeld werd voor een politiek “delict”  en  ¾ van zijn straf 
achter de rug heeft blijft hij toch op 600 km van huis gevangen zitten onder het regime van “zéér 
gevaarlijk”. De officiële reden hiervoor is dat ze geen berouw tonen en zich niet verontschuldigen voor 
hun daden. Maar waar en bij wie zou Gorostiaga zijn verontschuldigingen moeten aanbieden voor het 
stimuleren van een krant die 21 jaar verscheen en nadien van de beschuldiging van “medewerking met 
ETA” werd vrijgsproken!!!! 
In de woordenschat van  de familie Gorostiaga zullen de woorden “justitie” en “democratie” wel vaak 
vervangen worden door “vergelding” en “wraak”!   
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14.09.13 Vandaag  legde de burgemeester van Gernika verklaringen af op de Rechtbank van zijn stad. 
Gisteren werd José María Gorroño (EA - burgemeester van Gernika) gedurende een half uur gehoord op de 
Rechtbank van zijn stad. Hem wordt verweten dat hij een vredesprijs toekende aan Arnaldo Otegi, die volgens 
Madrid een “medewerker van ETA”, volgens Gorroño een “bezieler van de vrede” is. (Otegi moest de Prijs 
van Gernika delen met de Baskische Socialist, Jesús Eguiguren.  Samen bereidden ze gedurende enkele jaren de 
onderhandelingen voor die zouden leiden tot het huidige staakt het vuren van ETA!) 

 
 
Gorroño (L) zei tegen de pers dat hij niemand toewenste in een soortgelijke situatie terecht te komen, 
vooral omwille van het toekennen van een prijs waarvoor de beslissing ook nog unaniem genomen werd”.   
Urizar, de topman van EA noemde de hele zaak “zinloos”.  “Ze willen de vredesdialoog dwarsbomen en zelfs 
criminaliseren.” Arnaldo Otegi werd later veroordeeld omdat Madrid vond dat hij de illegale partij Batasuna had 
willen heroprichten. Hij zit nu nog steeds vast!!! 
 
 
14.09.13 De clowns Pirritx eta Porrotx kunnen de jeugd onherstelbare schade toebrengen! 
Carlos Urquijo, de gedelegeerde van de Spaanse Regering in Baskenland, gaat zich nu ook al bemoeien met de 
programma’s van de Baskische TV, ETB.  
Hij wil nu het duo Pirritx en Porrotx van het scherm bannen omdat ze, volgens hem, de  jeugd onherstelbare 
schade toebrengen.  
De “payasos” (“paljassen”) Pirritx en Porrotx zijn een koppel clowns dat al jaren ontzettend veel succes heeft 
bij de kinderen op de dorpsfeesten. Ze zijn de topact op elke dorpskermis! 
Ze hebben al méér dan 20 dvd’s in de winkels liggen.  
De vrouwelijke helft van het clownsduo, Pirritx, Aiora Zulaika, was in Lasarte – Oria raadslid van Euskal 
Herritarrok (Batasuna) en daar neep het schoentje. In sommige stadjes met een PP - meerderheid werden 
ze gewraakt maar dat beroepsverbod – op – ideologische - grond werd door de Ombudsman illegaal 
genoemd. Inmiddels zijn ze al met z’n drieën: Pirritx, Porrotx eta Mari motots  
Je vindt ze gegarandeerd terug op namenlijsten onder solidariteitsbetuigingen.  

�  
                                              Pirritx eta Porrotx                            en Urquijo, de grootste  paljas!  

 
Pirritx , Porrotx eta  Mari motots:  �
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15.09.15 In Ormaiztegi herdenken ze de oorlogsslachtoffers van 1939 
In Ormaeztegi werden de slachtoffers van de Spaanse Burgeroorlog van 1936 herdacht. Er werd een sculptuur en 
een gedenkplaat onthuld ter ere van de gefusilleerden. Er verscheen ook een boek over die verschrikkelijke 
periode: “36ko gerra ormaiztegin” (“De Oorlog van 1936 in Ormaiztegi”) van de hand van de journaliste 
Elixabete Garmendia.  
Bij de spoorbrug werd, behalve de gedenksteen, ook nog een gedenkplaat aangebracht. De Republikeinen 
hadden eerder de brug opgeblazen om de Franco - troepen op te houden.  Dit moesten ze bekopen met hun leven. 
 

 
Manttoni Galdos legt bloemen neer bij het monument ter ere van haar vader en de overige gefusilleerden van het 
stadje.   
De gemeenteraad trok ook de titel van Ereburgemeester terug die Dictator Franco zich in die 
verschrikkelijke tijden liet toekennen. 
 
 
 
16.09.13 Het Concha - strand  van Donostia bij de drie mooiste stranden van het Iberisch Schiereiland.  
De “Playa de la Concha” gaat bij    �!�"��#$%&��"�'  van een vijfde plaats (in 2012) naar “één van de drie 
mooiste stranden”.  De overige drie stranden uit de top drie zijn de “playa de Bolonia” in Cádiz en de eilanden 
Cíes in Pontevedra. La Concha heeft het voordeel van een “stadstrand” te zijn.  
Dezelfde drie stranden werden het vorig jaar ook al verkozen.  
 

 
La “Kontxa” van op de top van de Urgull, één van de 3 bergen die Donostia beschermen. (eigen foto)   
 
Op de ranking van de “mooiste kusten” komt de Costa de la Luz met op de tweede plaats de “Costa Vasca” 
(“Baskische kust”). 
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14.09.13 Eerder werd de grot Pozalagua in Bizkaia al gekozen tot de mooiste van de Staat  
Deze keuze werd gemaakt door de gids van Repsol (Guía Repsol) 
Pozalagua kreeg 741.000 stemmen en dat waren er 200.000 méér dan de 524.000 voor  la Judería de Hervás 
(Cáceres). 

 
De “Cueva de Pozalagua” in de Baskische gemeente Karrantza is de mooiste in Spanje. 

De stalactieten  in Pozalagua mogen excentriek genoemd worden omdat ze zich niets lijken aangetrokken te 
hebben van de zwaartekracht.  Ze lijken op takken van een boom!!! 
 
15.07.13Voor de Spaanse Bloedraad in Madrid gaat de bijzonder vreemde “Zaak Faisán” van start. 
Het onderzoek in de “Zaak Faisán” werd in november afgesloten. 
Nu staan de voormalige Chef van de Spaanse Politie in Euskadi, Enrique Pamies en de politie-inspecteur 
José María Ballesteros terecht!  
De vraag of Bar Faisán een draaischijf was voor de inning van de “revolutionaire belasting” die industriëlen 
aan ETA “afdragen” lijkt min of meer beantwoord. Véél leuker is dat hoogstwaarschijnlijk belangrijke 
sommen (klein-) geld in de zakken van politiemannen terecht kwamen!!!!   
De Spaanse politie maakte méér dan 100 foto’s die ze doorstuurden naar de Spaanse Bloedraad. Maar er 
gebeurde niets mee! De uitbater, Joseba Elosua, Baskisch Nationalist, werd in mei 2006 getipt dat de politie al 
zijn bewegingen kende en wist met wie hij (buiten) ging praten. De industriëlen kwamen persoonlijk in Faisán 
hun “bijdrage” aan hem overmaken. De “overval” zou gebeuren door Grande – Marlaska, de onderzoeksrechter 
die niet opkijkt als gevangenen, half doodgeslagen vóór hem verschijnen om te bekennen wat hen voorgezegd 
werd.   
Hoewel er geen enkel bewijs was sloot Grande Marlaska in juni 2006 de bar nadat 12 personen werden 
opgepakt. 

 
 Op de Politiefoto: uitbater Elosua, samen met José Ramón Cau en Gorka Agirre  

Gorka Agirre (familie van, woonde jaren lang in Vlaanderen en overleed inmiddels) werd ooit beschuldigd als 
tussenpersoon te zijn opgetreden in deze vorm van  “financiering” van ETA… 
Agirre werd hier, volgens politierapporten, ooit gezien met een krant in de handen (lees: waarin geld verstopt 
kon zijn), een fles wijn in zijn broekzak (lees: dat kon een grote som geld zijn!) en op het ogenblik dat hij een 
enveloppe aan Elosua overmaakte. (lees: met geld voor ETA) Allemaal onweerlegbare “bewijzen” dat Agirre 
medebetrokkene bij ETA-activiteiten  was!  
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15.07.13Voor de Spaanse Bloedraad in Madrid gaat de bijzonder vreemde “Zaak Faisán” van start. 
El Diario Vasco, (‘het Baskisch Dagblad’) is, in tegenstelling tot de naam laat vermoeden, een Spaansgezinde 
gazet (die in de provincie Gipuzkoa verschijnt). Maar ze laten dit enkel op een subtiele manier merken. 
Bovendien hebben ze elke dag tot soms 4 bladzijden overlijdensberichten: de enige keer dat de meeste 
volksmensen “de krant halen”. Kopen dus… “Iedereen” leest dan ook El Diario Vasco! 
El Diario Vasco (DV) wil het Baskisch streven naar onafhankelijkheid smoren en zaken als “Faisán” is koren op 
hun molen. Bovendien vonden de strafbare feiten plaats onder de Regering Zapatero en zijn  de beklaagden  
Socialisten! Dat wordt dus smullen voor de neofascisten! “DV” titelt vandaag  dan ook:  

“De verklikking op de Beklaagdenbank”. 
De Audiencia Nacional oordeelt vanaf vandaag één van de meest donkere episodes van de antiterrorisme - strijd   

 
DV vond zonder moeite een paar politie- vriendjes bereid tapes van de candidcamera van de gebeurtenissen bij 
de plaats delict, Bar Faisán, te verkopen!   Ze verzinnen daar dan zélf wel “feiten” bij. 
 
 
 
15.07.13Voor de Spaanse Bloedraad in Madrid gaat de bijzonder vreemde “Zaak Faisán” van start. 
“Op 4 mei 2006 om 12.40 u.  ‘s middags vertrekt aan hoge snelheid een Ford Focus aan Bar Faisán, in Behobia, 
Irun. Naast de chauffeur zit de uitbater, Joseba Elosúa. De chauffeur  is zijn  schoonzoon, Carmelo Luquín, die 
net de jaloezieën van zijn nabijgelegen parfumerie naar beneden had gelaten.  Luquín moet aan Bar Xaia, om de 
hoek, stoppen om Elosúa de kans te geven te bellen naar José Antonio Cau Aldanur, zijn contact in Frankrijk met 
de tak van ETA die zich met de afpersing van industriëlen bezighoudt: “Ik moet je dringend spreken! Waar kan 
ik je ontmoeten?”  
Ze zullen elkaar kort daarna ontmoeten in Bar Talotegui in Petit Bayonne. (de wijk van Bayonne waar ETA-
leden jarenlang onderdak vonden). Onderweg zegt Elosúa aan zijn schoonzoon dat een “Txakurra” (“hond” zoals 
de Basken en hun vrienden een Spaans politieman plegen te noemen) om 11.17 was binnen gekomen en hem zijn 
mobieltje had gegeven om  een telefoontje te beluisteren waarop een onbekende zegt dat er politie aan de grens 
staat om José Antonio Cau Aldanur te arresteren als die naar Spanje komt om de 9 flessen wijn op te halen. (lees: 
“9 miljoen peseta’s  die ETA ophaalde bij de industriëlen”). Het op gang zijnde Vredesproces zou hierdoor in 
gevaar komen (ETA had anderhalve maand eerder de wapens neergelegd…) en dat moest ten allen tijde 
vermeden worden.) Hoewel Elosúa wist dat hij niet met zijn mobieltje mocht bellen had hij, zonder dat hij het 
wist, een  boel informatie verstrekt aan de geheime politie die kort voordien apparatuur had ingebracht in zijn 
auto.  
Op 22 juni werden Joseba Elosúa en Joseba Elosúa opgepakt. Maar er waren een aantal bewijzen vernietigd”.  
Er zal nu uitgezocht moeten worden of Politiechef Pamiés op 4 mei 2006 zijn ondergeschikte, inspecteur José 
María Ballesteros, naar Behobia stuurde om de uitbater van Bar Faisán op de hoogte te brengen. 
 
Behalve de zinnen tussen haakjes is dit de letterlijke (samengevatte) tekst van het HOOFDARTIKEL van 
El Diario Vasco! Het volgend jaar wordt dit ongetwijfeld het eerste hoofdstuk van een boek over de Zaak 
Faisán… 
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16. 09.13Voor de Spaanse Bloedraad in Madrid ging de bijzonder vreemde “Zaak Faisán” van start. 
 

  
 

 Bar Faisán in Behobia, op de “grens” van Noord en Zuid Baskenland.  (eigen foto, met telelens…) 
 

In Madrid ging de Zaak Faisán van start. Er staan twee hoge politiefunctionarissen terecht omdat ze met ETA 
meewerkten in zaken van “revolutionaire belastingen” in Spanje ook wel “afpersing” genoemd…    
 

 
 
De beklaagden zijn  de voormalige politiechef in Baskenland, Enrique Pamiés (links) en de voormalige politie-
inspecteur José María Ballesteros (rechts). (Persfoto) 
Zij zouden samengewerkt hebben met ETA o.a. door in 2006 een operatie tegen de Organisatie voortijdig 
onthuld te hebben. Pamiés ontkende dit de eerste dag van de zitting al.  
Wilden de slecht betaalde politiemannen voor a fistfull of money een oogje dichtdoen? Niemand die het weet… 
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17.09.13 Volksvertegenwoordigers en Senatoren  wijzen de Doctrine Parot (197/2006) af 
Maar liefst 44 Spaanse Volksvertegenwoordigers en Senatoren van acht verschillende politieke groeperingen 
hebben in een brief aan de Hoge Commissaris voor Mensenrechten bij de VN, de Let, Nils Muiznieks, de 
“Doctrine Parot” scherp afgekeurd. Bovendien heeft die “Doctrine 197/2006” geen “juridische samenhang”. De 
volksvertegenwoordigers brengen kritiek uit op het Grondwettelijk Hof omdat ze “vol van verschrikkelijke 
wraakcriteria, of als pure bestraffing, borg stonden voor de aanwending ervan tegen tientallen Baskische 
gevangenen”. “Die gevangenen hadden de straf waartoe ze veroordeeld waren dan al achter de rug. Hun 
vooruitzicht op de vrijheid werd aan diggelen geslagen”.  
De ondertekenaars (waarvan de namen nog niet gekend zijn) noemen de doctrine Parot dan ook inhumaan! 
 
17.09.12 Minister Wert belooft dat de PNV de documenten terugkrijgt die gestolen werden in 1938!!! 
De Spaanse minister van Opvoeding en Cultuur ,  José Ignacio Wert, belooft de PNV de officiële documenten 
van de partij DIE TEVENS OOK DE OFFICIËLE DOCUMENTEN VAN HET BASKISCHE 
NATIONALISME en VAN DE BASKISCHE REGERING TIJDENS DE BURGEROORLOG ZIJN terug te 
geven tegen het einde van dit jaar. Volksvertegenwoordiger Joseba Aguirretxea (PNV) had daar vanmorgen in 
het Congres in Madrid nog eens heel beleefd om gevraagd… 
 
De officiële documenten waren gewoon op het einde van de Burgeroorlog,  na de Val van Bilbao, meegepikt. Ze 
werden indertijd overgebracht naar het Documentatiecentrum van de Historische Herinnering in Salamanca, 
eerder “Het Archief van de Burgeroorlog” genoemd. Niemand uit het gevolg van Franco, The Great Dictator, 
had ooit gedacht dat het platgetrapte riet nog ooit terug rechtop zou komen en blijkbaar hoopten 
sommigen in Spanje dat die tijd nog ooit terug zou keren want na de vraag van de PNV in 2008 volgde er 
geen “restitutie”. 
In 2008 werd plechtig beloofd alles terug te geven! Er kwam een boel terug (15.000 documenten uit de periode 
1903 – 1937) maar 75 stukken/mappen werden achtergehouden. Toevallig waren het stukken die geschreven 
waren door de toenmalige (eerste) Lehendakari, José Antonio Aguirre (die later in ballingschap zou sterven). 
 
17.09.13 Er verscheen plots een filmpje van PP- schatbewaarder Bárcenas in de gevangenis. Biddend! 
De beelden uit de gevangenis van Soto del Real werden illegaal opgenomen tijdens een Eucharistieviering of bij 
een groepsgebed. De overige gevangenen zijn onherkenbaar gemaakt.  
�
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Nooit wordt iemand gestraft voor dit soort schandalen, zelfs niet iemand gesnapt De advocaat van Bárcenas,  
Gómez de Liaño, wijst de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, Fernández Díaz, verantwoordelijk te 
zijn!  

 
Benieuwd of Javier Gómez de Liaño, een autoriteit bij Justitie, zijn dreigement, dat het gevangeniswezen zal 
aangepakt worden,  kan waarmaken.  
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17.09.13 Zwaargewonde bij het controversiële, bloederige, “ridderspel” van Tordesillas (Valladolid) 
In Tordesillas wordt elke tweede dinsdag van september een middeleeuws “schouwspel” geboden. Een vechtstier 
wordt de stad uitgejaagd door tientallen “lansiers” te paard die lansen in zijn richting gooien. Als hij levend kan 
ontkomen in open veld wordt hem door de “ridders” genade verleend. 
Er wordt al 30 jaar tevergeefs tegen dit schandaal geprotesteerd.  

 
Het ridderspel gaat terug tot in de middeleeuwen en wordt voor het eerst vermeld in 1534 in het kasboek 
van de  Congregatie van het Allerheiligste Sacrament van de Apostel Santiago van Tordesillas.  

 
Wie protesteert wordt bedreigd door de Guardia Civil!  

De persfotograaf, Pedro Armestre van France Press raakte zwaar gewond nadat hij plots oog in oog kwam te 
staan met de stier, “Vulcano” 

 
Pedro Armestre, een seconde vóór het ongeval 

Spanje in de 21ste eeuw ! 
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18.09.13 De Zaak Faisán 

 
Joseba Elosua, eigenaar  van Bar Faisán 

Vandaag, derde zittingsdag in de Zaak Faisán, werd Manuel R. ondervraagd. Hij was de hoogste in bevel bij de 
Informatiebrigade in Donostia toen op 4 mei 2006 een operatie tegen ETA op niets uitliep omdat de Organisatie 
getipt was. Manuel R verklaarde vandaag dat deze operatie een “verzinsel” was en in werkelijkheid niet eens op 
deze dag zou gepland zijn. Er werd gezegd dat Pamies een mobieltje zou overhandigd hebben aan Baruitbater, 
Joseba Elosua, waarmee de Politiechef hem waarschuwde om zó de delicate politieke situatie van het staakt het 
vuren van ETA niet in gevaar te brengen.  Vreemd allemaal… 
 
19.09.13 Historische stap tegen de straffeloosheid in Spanje  
Rechter María Servini de Cubría die in Argentinië de Rechtzaak over de folterpraktijken tijdens de 
Francodictatuur  in Spanje voorzit heeft de arrestatie van vier folteraars bevolen omdat het om “misdaden tegen 
de mensheid” gaat. Nu is er eindelijk een kans om een einde te stellen aan de straffeloosheid. Daarvoor dienden 
Basken “uit te wijken” naar de oude Spaanse  kolonie die Argentinië was! 
De vier folteraars moeten dan uitgeleverd worden aan Argentinië om ze te kunnen ondervragen. Het gaat om vier 
leden van de voormalige Spaanse Politiek Sociale Politiebrrigade: Celso Galván Abascal, José Ignacio Giralte 
en Juan Antonio González Pacheco, alias “Billy el Niño” (“Billy the Kid”). Ook een voormalig Guardia Civil, 
Jesús Muñecas Aguilar hoort hierbij. In een Document van 204 vellen dringt de rechter aan op “preventieve 
arrestatie met het doel de folteraars uit te leveren voor ondervraging door Interpol. Ook vraagt Servini de 
medewerking van de autoriteiten in Madrid. “De delicten waren misdrijven tegen de mensheid die niet  kunnen  
verjaren en de verantwoordelijken vallen onder de universele jurisdictie.  De vier Spanjaarden kunnen een straf 
tussen 8 en 25 jaar krijgen! 
Aangezien Spanje eerder al verschillende pogingen ondernam om Buenos Aires te overtuigen deze rechtszaak te 
beletten  is het moeilijk inschatten hoe Madrid zal omgaan met deze eis tot arrestatie en uitlevering. Maar omdat 
Interpol hierin betrokken is kunnen de beklaagden in elk ander land opgepakt worden.  
Het viertal zijn gekende figuren die actief deelnamen een de repressie onder Franco. De ex-Guardia Civil, 
Muñecas Aguilar, was lijfwacht van Antonio Tejero die bij de Staatsgreep in 1981 schietend het Spaanse 
Congres binnenviel. Jesús Muñecas wordt onder andere aangeklaagd door de familie van Andoni Arrizabalaga 
die in 1964 gefolterd werd in de kazerne van Zarautz. Zijn getuigenis zit tussen de processtukken en is zeer 
belangrijk omdat hij de deur kan openen naar beschuldigingen en processen tegen een groot aantal Franquisten. 
De slachtoffers vroegen ook de arrestatie van voormalig minister na de dictatuur, Rodolfo Martín Villa , 
en van José Utrera Molina, zwager van huidig minister van Justitie, Alberto Ruiz Gallardón!!! 
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19.09.13 “Hij genoot als hij kon folteren. Terwijl hij sloeg kon je het genoegen van zijn gezicht aflezen” 
Slachtoffers van “Billy El Niño” (“Billy the Kid”) en van de drie andere folteraars die door Buenos Aires 
worden gevorderd beschrijven in de Spaanse krant “El País” hoe de folteringen verliepen.  
  

 
José Antonio González Pacheco, “Billy El Niño”, in 1981 

 
“Hij rook erg naar alcohol, was klein van gestalte, lelijk en met uitpuilende ogen. Hij was 28 jaar,  twee jaar 
ouder dan ik. Als hij je harde oorvijgen en schoppen gaf, vol razernij, kon je het genoegen van zijn gezicht 
aflezen.”  
Zo herinnert Felisa Echegoyen zich de ex-inspecteur José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, één 
van de 4 functionarissen uit de Franco-dictatuur waarvan María Servini de Cubría, de Argentijnse rechter, nu 
de uitlevering vraagt.  
“Op 8 oktober 1974 kwam hij met vier andere politiemannen ons huis binnen nadat zij de deur hadden 
ingebeukt. Aan mijn haren trok hij me van achter de koelkast vandaan en sleepte me naar het venster. ‘Rooie 
hoer’ schreeuwde hij en ik meende écht dat hij me door het venster naar beneden ging gooien. ‘Waar is de 
stencilmachine?’ schreeuwde hij. Ik had er geen maar in een plastic zak op het dak vonden ze propaganda van 
verschillende partijen. Ze sleepten me naar de (toenmalige) zetel van de Staatsveiligheid in Sol (wijk rond de 
Puerto del Sol, Madrid). Verschillende keren per dag haalden ze je naar boven om te ‘ondervragen’ en dat ging 
steeds gepaard met veel slagen.” 
José María Galante, van de organisatie La Comuna, vertelt een gelijkaardig verhaal: “Hij hield van de bijnaam 
die hij had. Op een keer hing ik geketend aan een radiator toen hij mij langs achter met een geweerkolf sloeg. 
‘Je heb de eer een slag van een kolf gekregen te hebben van Billy el Niño’ zei hij toen. Hij was erg gevaarlijk, 
geen groot  licht, en hij genoot van een totale straffeloosheid. Hij kon je onverwacht langs achter een karatetrap 
geven. Hij was geen ‘functionaris die folterde’ maar een echte folteraar. ‘Ik kan je vernietigen’ was ook één van 
zijn slogans.” 
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19.09.13 Manu González, Julen Fernández, Santos Berganza en José Ángel Biguri 24 jaar in de cel.  
Manu González, Julen Fernández, Santos Berganza en José Ángel Biguri zullen deze maand 24 jaar samen bijna 
een eeuw in de gevangenis zitten. Ze zouden jaren geleden al vrijgekomen moeten zijn maar hun gevangenschap 
werd verlengd door de willekeur van gevangenenpolitiek die veroordeelden op het ogenblik dat ze vrij moeten 
komen langer laat zitten: De Doctrine Parot. 
Manu Gonzalez zit bovendien in Sevilla op bijna 900 km van huis.  Julen Fernández zit in Valladolid, op 280 
kilometer terwijl hij twee jaar geleden al thuis had moeten zijn. Santos Berganza zit vast in Villena-Alicante, op 
800 km van Amurrio. 
De organisatie Herrira wil zaterdag een mars organiseren van Amurrio naar Laudio   

 
De familieleden en vrienden van de gevangenen kwamen nu al samen op de Hoogte van Zaraobe 

 
José Ángel Biguri, die drie jaar geleden vrij had moeten komen zit op dit ogenblik in Martutene (San Sebastian) 
omdat hij ernstig ziek is (prostaatkanker). Hij had 3 jaar geleden moeten vrijkomen maar toen werd zijn straf 
verlengd tot 2019.  
Het blijft wachten op het vonnis in Beroep van Straatsburg… 
 
 
19.09.13 De partij Amaiur bekritiseert minister Fernández Díaz waar hij zegt fier te zijn over Intxaurrondo  
Baskisch Volksvertegenwoordiger, Rafa Larreina, toont zich “ontgoocheld” over de uitspraak van de Spaanse 
interieurfascist, Jorge Fernández Díaz. Hij vraagt aan de minister hoe hij, vanuit democratisch perspectief, “fier” 
kan zijn over “alles wat er gebeurde in (de Guardia Civil-kazerne van) Intxaurrondo kan rechtvaardigen”.  

 
Rafa Larreina (eigen foto) 

 
Larreina stelde deze vraag na het recente bezoek van Fernández  Díaz aan Intxaurrondo. Daar had de Minister 
verklaard “zeer fier” te zijn over wat de Guardia Civil van Intxaurrondo deed “ter verdediging van “Law and 
order”  
Larreina betreurt het dat Madrid de kans voorbij liet gaan “zich aan te sluiten bij de poging van de meerderheid 
van de Basken die zelfkritiek vragen en de verantwoordelijkheden onder ogen willen zien voor alles wat er 
gebeurde”.  De minister daarentegen klaagde over hetgeen er recent in Altsasu en Leitza gebeurde (en waar de 
Guardia Civil belachelijk werd gemaakt) en dat de radicale Baskische partij Amaiur zich daar zorgen voor moet 
maken. (Fernández  Díaz  blijft die partij bedreigen!) 
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19.09.13 Europarlementslid Jaime Mayor Oreja plaatst de Catalaanse Regering op dezelfde lijn als ETA.  
Europarlementslid Jaime Mayor Oreja zet, in het radioprogramma 'El Gato al agua' (‘De kat in het water’) van de 
zender “Intereconomía”,  de Catalaanse Regering op dezelfde lijn als ETA.  

 
Jaime Mayor Oreja in het Europees Parlement 

“Het separatistische voorstel van de Generalitat is het belangrijkste thema van Spanje omdat het Land op 
de zwakste plek, die van de natie, geraakt wordt. Dit moet rustig aangepakt worden”.  
“ETA was de voorhoede van het separatistische nationalisme. Daarna kwam (de gematigde Baskische President) 
Ibarretxe met zijn plan (waarin hij in een volksraadpleging voorzag) en nu is er de Catalaanse Regering”. 
Mayor Oreja raadt (zijn partijgenoot) Spaans regeringspresident Mariano Rajoy aan “zich voor te bereiden op 
het ergste van alle scenario’s omdat de Catalaanse Regering van Artur Mas het aandurft met zijn 
soevereiniteitsplan verder te gaan dan Ibarretxe met Baskenland wilde bereiken”. “Het is niet omdat ze 
boos zijn op Spanje maar het zit in de genen van de nationalistische beweging”. “Er moet front gevormd worden 
vanuit de Grondwet, zonder aan onderhandelingen te beginnen”. “De slag zal gewonnen worden zonder de 
sereniteit te verliezen, vanuit het vertrouwen in Baskenland en Catalonië en vanuit de liefde voor Spanje”.    
Mayor Oreja is Europees parlementslid van de “Europese PP” waarvan de Voorzitter, Wilfried Martens, 
ook nog ooit “separatistisch nationalist” was!  
 
20.09.13 Spanje slaat weer een figuur! 
Opnieuw staan er twee Basken terecht als slachtoffers van de gekende heksenjacht door  de wereldvreemde 
Spaanse Bloedraad. Ditmaal  is er een leeftijdsverschil van 60 jaar tussen beide beklaagden. 
In hun haat voor alles wat Baskisch is en dankzij hun eigen pers die alles toedekt vernemen de Spanjaarden niet 
hoe belachelijk ze zich maken. De beschuldiging is ook nu weer “verheerlijking van terrorisme”.  Na de dood 
van ETA-leider Xabier López Peña, in gevangenschap en ten gevolge van het niet toedienen van de medische 
hulp hadden ze hun beklag gemaakt. En dat mag niet. Baskische politieke gevangenen mogen creperen in  
gevangenissen! 

 
Voormalig “priester – arbeider” Periko Solabarria (links, 83 jaar) en Mikel Button (rechts), samen met hun 
advocate, Jone Goirizelaia, op weg naar de rechtbank.  
Na 10 minuten waren ze weer buiten!!! Dat heet toch “een farce”? Solabarria noch Button hadden willen 
antwoorden op de vragen van de magistraat ! Er was ook een afvaardiging van de linkse organisatie 
“Yesca” uit Castilië aanwezig om hun solidariteit te tonen.  
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20.09.13 Madrid “zal de internationale conventies nakomen” maar zegt niet hoe of wanneer. 
Minister van Binnenlandse Zaken, Jorge Fernández Díaz, antwoordt op de vraag van Rechter María Servini tot 
uitlevering van vier folteraars aan Argentinië. Hij verzekert dat Madrid alle internationale conventies zal 
nakomen maar beweert nog geen schriftelijk bewijs ontvangen te hebben en alles slechts uit de pers te weten. 
Maar:  “Spanje is een Rechtstaat die zijn afspraken altijd nakomt”. 
De slachtoffers van de folteringen tonen hun tevredenheid met het vonnis van Servini en herinneren er fijntjes 
aan dat Pinochet toch ook in het buitenland gearresteerd werd toen Garzón daarom vroeg!  
 
 
21.09.13 Beter héél laat dan nooit! 
Vandaag werd in Miranda de Arga, in het Zuiden van Navarra (tussen Tafalla en Lerín) een gedenksteen gewijd 
aan de 28 inwoners die er tijdens en na de Burgeroorlog vermoord werden door het Franco-regime. 

 
Op 3 juli werd dit besloten door het gemeentebestuur op initiatief van de twee verkozenen van  de “Groep Arga” 
samen met de 3 van de 4 Socialisten. (De 4de  stemde tegen!) De overige kandidaten van de UPN  (PP-Navarra) 
stemden tegen. Met dit monument wil de stad niet enkel de slachtoffers eren maar ook “hun familieleden die 
nadien gedurende 40 jaar de infame Franco-dictatuur moesten ondergaan”.  “Hiemee betalen we een historische 
schuld af en kunnen we naar een samenleving gaan waarin respect wordt betuigd aan alle ideeën van een 
democratie die gebaseerd is op het recht op leven en vrijheid”. 
Een aantal lichamen van de mensen die toen op een laaghartige manier vermoord werden kwamen in 
massagraven terecht. 
 
 
21.09.13 De heikele zaken worden in Spanje niet geregeld door de Regering maar door de Bloedraad. 
Inzake de uitlevering van Spaanse folteraars aan het Argentijnse Gerecht, dat de taak overnam die Spanje na het 
einde van de Dictatuur naliet,  gaat de PP – minister van Justitie, Alberto Ruis Gallardón de beslissing over de 
uitwijzing overlaten aan het speciale Tribunaal dat de Audiencia Nacional is. De Audiencia Nacional stamt van 
het “Tribunal de Orden Público” onder Franco 
 

 
Minister Ruíz Gallardon (rechts) 

 
Natuurlijk is de beslissing van Ruiz Gallardón niet vreemd:  Eén van de personen waarvan, de uitlevering 
wordt gevraagd is José Utrera Molina en dat is de schoonbroer (zwager) van de minister!!! Urtrera 
zetelde als minister in twee “regeringen” van Dictator Franco! Hij zat in de regering die de doodstraf van 
o.a. Salvador Puig Antich goedkeurde. Deze man is nu nog steeds voorstander van “het sturen van het 
Legioen tegen het onafhankelijkheidsstreven in Catalonië”!   
Nooit de stal uitgemest na de Dictatuur en nu zitten ze met de gebakken peren! 
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21.09.13 In Oñati werden tijdens de voorbije 50 jaar 59 inwwoners gefolterd. Een etterende wonde! 
Euskal Memoria zorgde voor een documentaire over 5 van de gevallen:   
-Gotzon Osinaga (in 1975 gearresteerd door de Guardia Civil, in 1980 door de National Politie en in 1984 
opnieuw door de  Guardia Civil) (“gearresteerd” betekent ook  “gefolterd”!)  
-Iker Loiti ( in 1992  gearresteerd door de Guardia Civil en in 1995 door de Ertzaintza.)  
-Isabel Atxa en Koldo Guridi (beiden gearresteerd in 1975 door de Guardia Civil)  
De filmopname gebeurde in een ruimte die een folterkamer kon zijn. Joxe Mari Zugasti, “Txiki”, werd er na zijn 
arrestatie in 1992 naartoe gesleept, verdacht van “medewerking met ETA”. De naam zou vervangen kunnen 
worden door vele honderden namen van andere Basken die een gelijkaardige Calvarie meemaakten, vóór en na 
de Dictatuur, in de handen van verschillende politiekorpsen, maar allemaal  van hetzelfde hondenras met enkel 
een andere pet op hun Spaanse kop. 
Verleden jaar kwam er een werk over folteren en mishandelen vanaf 1960 onder de titel "Oso latza izan da. La 
tortura en Euskal Herria” (“Het was heel erg”, naar de woorden van Joxe Arregi enkele uren voordat hij stierf 
aan de gevolgen van de doorstane folteringen).  Alle slachtoffers beschrijven de slagen en bedreigingen, de 
plastic zak die ze over het hoofd getrokken kregen, en die voor verstikkingsverschijnselen zorgden. “Ieder keer 
als iemand wordt opgepakt is het alsof ze mijzelf weer meenemen. De plaatsen waar ik terechtkwam en in 
welke toestand ik toen verkeerde. Het staat op “de harde schijf”.    
De daders lijken “normale” mensen, met hun werk, hun leven, hun familie. De arrestanten waarmee zij te maken 
krijgen zijn volgens hen “beesten, terroristen, geen mensen. Daarom worden ze volledig ontmenselijkt”. 
Om dit te vermijden moet de incomunicado – toestand verboden worden. Daarvoor moeten de pijlers afgebroken 
worden die hiervoor verantwoordelijk zijn: politieke onwil en machteloosheid van de rechters. Maar de Staat 
is een deel van het raderwerk! 
 
21.09.13Telkens ik het lied “Itziarren semea”“De jongen van Itziar” hoor komt de emotie terug. Die pijn blijft. 
In 1964 werd de jonge Andoni Arrizabalaga uit Ondarroa voor het eerst gearresteerd en brutaal gefolterd door 
Jesús Muñecas Aguilar. Een aantal Baskische moeders waaronder die van Andoni trokken zelfs richting 
Rome maar tot bij Paus Paulus VI raakten ze niet. Later werd Andoni verbannen naar de verst afgelegen 
gevangenissen om uiteindelijk ter dood veroordeeld te worden. Hij genoot van een amnestie bij de dood van de 
Dictator in 1975.  Telesforo Monzón (spreker op de IJzerbedevaart 1973) schreef over hem het lied “Itziarren 
semea”“De jongen van Itziar”. Gezongen door Pantxo en Peio:  �
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Het gaat over een jongen die de tortuur weet te doorstaan zonder namen te noemen. “Liever sterven dan iemand 
verraden”! In 1968 werd Andoni opnieuw mishandeld door de Guardia Civil maar het ergst kreeg hij het toch te 
verduren in de klauwen van Jesús Muñecas Aguilar, één van de folteraars waarvan rechter María Servini in 
Argentinië nu de uitlevering vraagt . 

           
Jon Arrizabalaga Basterretxea (R), broer van Andoni (L) maakte, samen met z’n overige broers, ook kennis met 
de folteraar Jesús Muñecas Aguilar (in 1976). Op een dag gingen z’n vader en broer naar hem op zoek nadat hij 
enkele dagen eerder gearresteerd was. Ze “vonden” hem uiteindelijk bij de Guardia Civil in Zarautz (waar ze 
“kennis” maakten met Jesús Muñecas). Andoni zat er in de kleren waarin hij enkele dagen eerder gearresteerd en 
gefolterd was. Met opgezwollen hoofd en onder het bloed, de schrammen en de blauwe plekken! Muñecas, de 
folteraar, zei cynisch: “Kijk, dat gebeurt er als iemand niet ‘meewerkt’ ”.  
Nu bezorgde de familie  alle gegevens over dit schandaal aan de Rechter in Argentinië.   
Het leven was Andoni Arrizabalaga (L) niet gunstig gezind. Op 31 augustus 1984 kwam hij om het leven 
bij een sneeuwlawine op de flanken van de Mont Blanc…  
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22.09 De Bisschop van Donostia is een fascist 
De sectaire bisschop van San Sebastian, José Ignacio Munilla, zorgt voor erg veel ongenoegen in zijn diocees 
door op 13 oktober op “bedevaart” te trekken naar Tarragona waar tot een nieuwe macrozaligverklaring van 
“oorlogmartelaars, vastberaden en dappere getuigen van hun geloof” overgegaan zal worden. Er zullen 524 
religieuzen zalig verklaard worden die het leven verloren tijdens de Burgeroorlog. 
Munilla vergeet dat er in Baskenland eveneens veel “martelaars” vielen. Hij vergeet de doden te herdenken die 
trouw bleven aan de legaal verkozen (linkse) regering. Zij werden uit hun huizen gehaald om gefusilleerd te 
worden en méér dan eens liep in Navarra de fascistische dorpspastoor daarbij voorop. 
Onderweg zal ook een bezoek gebracht worden aan het pompeuze “heiligdom” van  Opus Dei in Torreciudad.  
De republikeinen hebben inderdaad katholieke geestelijken omgebracht maar nergens ter wereld was er een 
gevangenis voor (Baskische) priesters (in Zamora). Priesters die trouw bleven aan de democratisch gekozen 
Spaanse regering.   
 
 
22.09.13 Een nieuwe openbare ontmaskering van Garzón 
Voor de tweede keer in één week werd superrechter Baltasar Garzón in Argentinië opgemerkt en “opgevangen” 
bij een interview op de Nationale Radio in Buenos Aires. Een openbare ontmaskering werd het. Garzón had het 
moeten weten. In Argentinië wonen méér (afstammelingen van) Basken dan in Baskenland. 
Hij kwam op de hoofdzetel aan onder de begeleiding van een privé “schildwacht” maar hij had er blijkbaar niet 
op gerekend dat het interview plaatsvond in een zaal vol Basken. Die begonnen al meteen een lied te zingen met 
de duidelijke tekst: “Zoals met jou zal het gaan als met de nazi’s. Waar je ook naartoe gaat zullen we je vinden.”  

�
Tekst: “ex Rechter Garzón steunt het folteren in Spanje. In Argentinië wordt hij gedecoreerd. Laten we de feiten 
bekijken, niet de woorden. Garzón liegt. Weg uit Argentinië!!!”  

 
Het liep volledig uit de hand toen de superrechter refereerde aan de poëet García Lorca. Verschillende 
aanwezigen begonnen hem uit te schelden met teksten als: “Onderdrukker van Baskische strijders”. “Het is een 
schandaal dat je over mensenrechten durft spreken terwijl je jarenlang systematisch mensen hebt laten folteren 
en veroordelen enkel en alleen omdat het onafhankelijkheidstrijders waren.” Er werd met Baskische vlaggen 
gezwaaid en met een foto van het door foltering misvormde gezicht van Unai Romano. 

       
Unai Romano vóór en na de ‘ondervraging’ door de beulen van Garzón… 

Enkele dagen eerder werd Garzón bij een colloquium over mensenrechten op de Faculteit Filosofie en Letteren 
al het spreken belet met slogans als “Weg met onderdrukkers van Basken” en “Jullie zijn de terroristen”.  
“Met zijn infaam ‘alles is ETA’ bracht hij honderden Baskische jongeren voor de Audiencia Nacional en werd 
hij het symbool van het kwaad.” 
Later in de nacht diende Garzón in een auto van het radiostation langs een achterdeur ontzet te worden.  Maar 
ook daarbij zorgden jongeren dat het optreden van Garzón tegen Basken niet straffeloos voorbijging  

“Garzón, fascist, jij bent de terrorist”. 
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24.09.13 In Donostia loopt het internationaal geprezen jaarlijkse filmfestival “Zinemaldia”  
Dit jaar trekt de documentaire “ASIER ETA BIOK” de aandacht. Als de pers in de Spaanse steppegebieden  de 
gebeurtenissen in Baskenland censureert dan moeten de mensen maar geïnformeerd worden door middel van een 
film.  
Er zijn twee soorten censuur aangaande Baskenland: De meest evidente is die van de Spaanse Regering die de 
kranten “Egin” en “Egunkaria” sloot (om enkel die maar te noemen…).  
Maar er  zijn meer subtiele en effectieve middelen:  het  opzettelijk en schuldig verzuim.  
Decennia lang werd iedereen (journalist, filosoof, politicus of artiest) die de overheersende thesis in vraag 
durfde stellen verboden, verdrongen, of naar het schervengericht verbannen. Op die manier was het 
onmogelijk een open debat over het recht op zelfbestuur op gang te brengen (om maar iets te noemen…).  
Volgens deze scheefgetrokken visie hebben ETA-militanten geen hart, zijn ze niet bang, hebben ze geen 
moeders die om hen huilen of er (niet) tegen opzien om honderden kilometers te moeten rijden om hun 
kinderen in de gevangenis te bezoeken.   
Deze talloze leemtes, gekoppeld aan de gewapende strategie van ETA, zorgden, behalve voor een 
onherstelbare schade, voor een gebrek aan inlevingsvermogen en begrip,  waardoor het opstarten van een 
rustig debat zéér moeilijk is zonder met duizend bizarre argumenten te moeten rechtvaardigen wat dit 
Volk wil, nl. vrij beslissen over zijn toekomst.  
Dit is de verdomde essentie van de  kwestie, maar om vooruit te komen moeten duizenden vooroordelen, 
rancune en wraakzucht opgeruimd  worden.  
Misschien biedt de film de mogelijkheid om op een subtiele manier emoties, gevoelens en ideeën krachtig te 
verbeelden. Een documentaire laat reële personen en reële situaties zien. Daarom werd deze film gemaakt. 

 
Aitor Merino, “Asier” 

De titel van de film, “ASIER ETA BIOK ”  is, eens te meer, een woordspeling om Spanje op het verkeerde been 
te zetten. “ETA” is niet alleen de naam  van de bekende bevrijdingsorganisatie maar ETA is ook niets meer dan 
het voegwoord “en”. “ASIER ETA BIOK” kan dus vertaald worden als “ASIER en IK” maar ook als “ASIER 
en ETA SAMEN”.  
Asier Aranguren, de ex-gevangene, en Aitor Merino groeiden in de woelige tachtiger jaren samen op in de  
straten van Iruñea (Pamplona). Daarna sloegen beiden verschillende wegen in. Asier bleef er actief in politiek 
geëngageerde activiteiten. Merino verhuisde naar Madrid om er te gaan studeren. De idee voor de film kwam 
van de zus van Aitor Merino, Amaia, �mederegisseur van de film, op het ogenblik dat Asier nog in de gevangenis 
zat. Bij de voorbereiding van de  documentaire, “ASIER ETA BIOK”, kwam hij opnieuw in contact met de ex – 
gevangene, Asier. Aitor ging Asier filmen toen hij vrij kwam. Daarna ging hij met hem praten.  Met de militant 
Asier maar vooral met de vriend. “De documentaire is geen “beminnelijk” portret. We peuterden in 
ongemakkelijke zaken”.  
In de Spaanse pers bakken ze van “Asier ETA biok” weer een potje.  «La Razón» weet “dat met de film de 
vrienden van ETA stiekem het festival binnenslopen en een vinger in de ogen van de slachtoffers steken.” 
“De Guardia Civil en de ETA-leden worden op eenzelfde niveau geplaatst”. “Justitie moet maar uitmaken of de 
film het terrorisme verheerlijkt”.   
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24.09.13 Argentinië opent al zijn consulaten om er aangiften tegen de Francodictatuur neer te kunnen leggen.  
Argentinië heeft al haar consulaten in de hele wereld voorbereid om alle slachtoffers van de Franco-dictatuur de 
kans te geven hun klachten neer te leggen. Dit gebeurde als gevolg van de aanvraag van rechter  María Servini 
de Cubría, een half jaar geleden. Op deze manier werd een reis naar Buenos Aires overbodig. De toestemming 
kwam er … enkele dagen geleden, de dag nadat de rechter het bevel tot aanhouding  van de vier folteraars 
uitvaardigde!  

 
Rechter  María Servini de Cubría (foto: ‘El País’) 

 
De klagers dienen nu enkel aan te kloppen aan het consulaat van Argentinië in hun eigen land waar elke 
aanwezige diplomaat de klacht kan noteren.  De consul kan dan de taak van “notaris” overnemen.  
In Argentinië werd dit mogelijk nadat de Regering  Néstor Kirchner in 2006 de amnestie afschafte waarvan tot 
dan toe de criminelen van de laatste dictatuur (1976 – 1983) hadden kunnen genieten. In de 90er jaren begon 
superrechter Garzón dan de delicten tegen Spanjaarden door de regeringen in Argentinië en Chili te onderzoeken 
onder het criterium van universeel recht… Wie kaatst kan de bal verwachten!     
 
In Argentinië leven bijzonder veel Basken die op het einde van de Burgeroorlog tijdig de wijk konden nemen. 

 
In november 2012 brachten slachtoffers van Franco - represailles 2.000 getuigenissen binnen op de Argentijnse 
ambassade. (Foto: El País) 
 
Dat alles zoveel tijd in beslag nam was te wijten aan de bureaucratische procedures.   
De arrestatiebevelen tegen de vier Spanjaarden die de Argentijnse rechter María Servini verstuurde arriveerden 
nog steeds niet in Madrid.  
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24 09 13 Als deze weduwe de geschiedenis van Baskenland eens een beetje bestudeerde 
In Leitza, in het groene deel van Baskenland, verloor Guardia Civil – korporaal, Juan Carlos Beiro, in 2002 het 
leven. “Vermoord door ETA”, zo heet het. Beira kwam uit Asturië.  
Gisteren werd de “benemérito” (de “verdienstelijke”, de bijnaam van de Guardia’s die vrijwel enkel nog door de 
Baskische tegenstanders wordt gebruikt…), na een Mis in de San Miguel-kerk,  herdacht op de plaats waar hij 
aan zijn einde kwam. (Langs de weg Leitza-Berastegui)  
Daarbij waren aanwezig “autoriteiten en “inwoners van Leitza”. (Op één hand te tellen die inwoners …)  Ook 
presidente Yolanda Barcina van Navarra was aanwezig. 

          
María José Rama, de weduwe, “verzoekt” de Spaanse Minister van Binnenlandse Zaken de dood van Beiro te 
blijven onderzoeken. Tot op heden is niet bekend wie de dader was.  Bij deze actie raakte ook nog een sergeant 
zwaar gekwetst. Drie agenten kwamen er met  lichte verwondingen vanaf.   
Madammeke Rama begint zich dan met politiek te bemoeien: “De familie wil ‘gerechtigheid’.” Ze wil eveneens 
“dat de moordenaars  gepakt worden, terechtstaan en veroordeeld worden”. Maar ze wil verder ook nog  “dat 
degenen die de Guardia Civil kwetsen en vernederen, (zoals laatst  tijdens een parodie in Alsasua) en ‘degenen 
die klinken op de gezondheid van de gevangenen’ ook opgepakt worden”. 
Een beetje “geschiedenis: 
Toen ETA op 31 juli 1959 van start ging was hun enige doelstelling de (toen verboden) Baskische Taal te 
redden van de verdwijning. Verder wilden ze hun Baskische identiteit tonen. Voor dit laatste werd hier en 
daar een (verboden) Baskische vlag “geplant”.   
Toen steeds meer en meer jongeren hierbij werden opgepakt en vreselijk gefolterd zette ook ETA “een tandje 
bij”. Er werd aan de vlaggen wat springstof aangebracht waardoor steeds meer Guardia Civiles nadien met de 
linkerhand moesten salueren! ETA bracht behalve vlaggen steeds meer slogans aan en ze vermeerderden de 
springstof nadat de bezetter de terreur vermeerderde. Bij een actie als deze stierf korporaal Beiro in 2002 voor 
het Vaderland.     
Op de steen staat dat Beira het leven verloor “bij het verdedigen van de Vrede en de Vrijheid”. WIENS 
VREDE EN WIENS VRIJHEID?  De familie wil dat hij “duif in vrijheid” wordt. Nét niet “vrijheidsduif”!!!  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voor de meest spectaculaire actie van dit soort zorgde ongetwijfeld Iñaki Múgica, “Ezkerra”, die op  de 12 
oktober 1967, nog tijdens de Dictatuur, ’s nachts, langs de buitenkant, tot  in de top van de kathedraal van 
Burgos klom om daar een Baskische vlag vast te binden. De vlag wapperde de volgende morgen op de 
“Dag van het Spaanse Ras”! In de hoofdstad van het Spaanse fascisme! 

 Iñaki Múgica, “Ezkerra” (eigen foto) 
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27.09.13 Waar de fascisten regeren is het uithangen van een Baskische vlag een delict tegen de openbare orde 
De San Fermínfeesten gingen dit jaar met vertraging van start. Op 6 juli om klokslag 12.00 uur ’s middags wordt 
in Pamplona met een vuurpijl het startschot  gegeven. Behalve dit jaar. Baskische “onverlaten” hadden kort vóór 
de middag een Baskische Ikurriña vóór dat stadhuis gespannen. De vuurpijl had zonder problemen afgeschoten 
kunnen worden. Het blijft dan ook een vraagteken waarom dat pas 20 minuten later  gebeurde ? Al die tijd bleef 
die vlag maar in beeld! IN HÉÉL SPANJE!    
Tot nu toe vielen er nog steeds geen arrestaties.  

 
De “ambiance” die menig “Españolista” op 6 juli 2013 dicht bij een hartinfarct bracht… 

 
Het gemeentebestuur van Pamplona heeft de onderzoeksrechter nu meegedeeld dat ze zich burgerlijke partij  
stellen in deze zaak die ze een DELICT tegen de  OPENBARE ORDE noemen! 
Wat een weelde, een land waar men zich  in deze tijden van crisis met zulke dingen kan bezighouden! 
 
26.09.13 Was Franco nu een “opperbevelhebber”,  een “dictator” of  “Paca la Culona” 
De radicale Baskische volksvertegenwoordiger, Jon Iñarritu (Amaiur)  vraagt hoe Franco nu genoemd moet 
worden in het Museum van het Leger. De Spaanse Regering vindt, om “historiografische” redenen, dat 
Franco  nog steeds "Generalísimo"(opperbevelhebber) moet genoemd worden. Maar in het Museum noemen ze 
hem óók nog “Héroe de España”!  Om de overige Congresleden in Madrid wat op stang te jagen stelt Iñarritu 
ook de bijnaam voor van Franco in zijn legertijd, “Paca la Culona”. 

             
                                               Franco en  .......................                                          Jon Iñarritu 
 
Franco was een dictator, chef van een totalitaire Staat, een couppleger,  putschist en verantwoordelijke 
voor moord op duizenden landgenoten. 
Maar omdat de stal na de dictatuur nooit werd uitgemest blijft hij voor velen in Spanje een “hero”! 
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27.09.13 Txiki en Otaegi werden vandaag, 38 jaar nadat ze gefusilleerd werden, in Zarautz herdacht. 
In aanwezigheid van een talrijk aantal mensen uit de Baskische instellingen, volksvertegenwoordigers, en andere 
bekende gezichten (zoals Gorka Landaburu, die twee vingers verloor nadat hij een “cadeautje” van ETA opende) 
werden, bij het graf van Jon Paredes Manot, Txiki, op het kerkhof in Zarautz de laatste twee gefusilleerde 
Basken herdacht. De “Gudari Eguna”, “Dag van de Strijder” werd omwille van deze twee doden (en drie anderen 
van FRAP) jaarlijks op deze dag georganiseerd.  
 

           
 

 
Graf van Txiki in Zarautz (eigen foto’s) 

 
Txiki en Otaegi werden onlangs officieel als slachtoffers van de Dictatuur erkend.  

 
De moeder van Txiki bezoekt nog elke dag het graf van haar vermoorde zoon... 
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27.09.13 Ook in Bayonne werden vandaag de strijders herdacht op de Gudari Eguna van het Noorden 
Ook in Noordelijk Baskenland, “Frans Baskenland”, wordt sedert 1975, de “Gudari Eguna” georganiseerd. In dat 
memorabele jaar, 1975, blies Franco (en dus ook de dictatuur) zijn laatste wind uit. Maar Franco had enkele 
maanden eerder nog eerst Txiki en Otaegi laten fusilleren.  Dit was de start voor een jaarlijkse herdenking. 
In 1983 bleek echter dat de Dictatuur nog helemaal niet voorbij was. Dat werd duidelijk bij het optreden van 
GAL (“Grupos Antiterroristas  de Liberación”) die onder de zegen van de “Socialist” Felipe González mochten 
opereren. Aan de Franse kant van de muga konden ze rekenen op de bescherming door Parijs. De eerste 
slachtoffers waren Lasa en Zabala. Het ging om twee jongeren die vanuit Tolosa naar Bayonne gevlucht waren.  
In Petit Bayonne werden ze op een avond ontvoerd en nooit zag iemand hen levend terug. Verder is er Popo 
Larre, van “Iparretarrak”,  die na een vuurgevecht met de Franse Gendarmerie van de aardbodem verdween. 
Kattu werd in bar Kaiet in Bayonne vermoord. Jon Anza verdween en werd bijna een jaar later aangetroffen in 
een lijkenhuis in Toulouse.  
Over de dood van al deze personen eisen de Basken opheldering. Ze willen de waarheid kennen. Dat is de enige 
weg. Maar die weg is lang.    
 

 
“Egia Bide, askatasuna Amets” 

De waarheid als weg, de vrijheid als droom 
De plechtigheid vond plaats vóór de Sint André – kerk in Petit Bayonne  
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27.09.13 Rechter Ruz van de Spaanse Bloedraad zal de folteraars die Argentinië vordert dagvaarden.  
Vóór hij beslist of hij de vier folteraars (NIET) zal uitleveren vraagt rechter Ruz eerst het bevel tot uitlevering 
van Jesús Muñecas, de voormalige Guardia Civil, en  van Billy el Niño. De Spaanse veiligheidsdiensten lieten 
weten dat de voormalige lijfwacht van Franco, Celso Galván Abascal (3 augustus 2009) en de voormalige 
politiecommissaris, José Ignacio Giralte (2 april 2007), overleden zijn. Moeten die zich al niet meer ongerust 
maken!!! 
Het Openbaar Ministerie verzet zich alvast tegen een preventieve arrestatie. 

�

27. 09.13 Op de rode loper van het filmfestival van Donostia – San Sebastian “Zinemaldia 2013” … 
komt het tot een bijzonder leuk voorval.� De Australische acteur Hugh Jacman krijgt door één van de aanwezige 
“solidarios” (solidair met de Baskische politieke gevangenen) een spandoek in de handen gedrukt voor het 
dichterbij brengen van de politieke gevangenen. �

�������
�����.�/,.01%�23 �
Als het al abnormaal is dat de sterren en het publiek zó dicht bij elkaar komen is het nog opvallender dat Jacman 
de belangrijke “Donostia – prijs 2013” kreeg en dan nog voor een film die over gevangenen gaat:   

 
“ Prisioneros”!!! 

 
Jacman was ’s morgens al gesignaleerd in het oude stadsdeel op een fiets! Dat schept een band met de jongeren. 
 

 
Op de rode loper kwam hij plots voor een groep jongeren met spandoeken voor het dichterbij brengen van de 
politieke prisioneros.    
 
Volgens de ranzige Spaanse pers kwam Jacman per ongeluk in beeld “als sympathisant van het Baskische 
nationalisme en de gevangenen daarvan”. 
Dat kon wel eens NIET “per ongeluk’ geweest zijn! 
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27 09 13 Martin Garitano eert “Egin” en “Egunkaria” met goud terwijl de wonden  nog steeds open liggen…  
Martin Garitano kan tegen een stootje. Hij werd bij de laatste verkiezingen “gouverneur” (Voorzitter van de 
Deputatie, met veel meer macht en geld dan een “gouverneur”) van de provincie Gipuzkoa (San Sebastian)  voor 
de radicale partij Bildu. De aanvallen die hij te verwerken krijgt zijn in niets te vergelijken met dezelfde acties 
die de burgemeester van “A” meemaakt. 
Maar Garitano schuwt dit niet. Integendeel. 
Nu eerde hij de Baskische kranten “Egin” (1977-1998) en “Egunkaria” (1990 – 2003) die beiden door 
Madrid gesloten werden wegens “van ETA”!  
Hoewel Egin later werd vrijgesproken zitten op dit ogenblik 10 Basken in de gevangenis waar ze “wegens Egin” 
in terecht  kwamen.  

 
Martin Garitano, verlaat het stadhuis na de beëdiging van Burgemeester Izagirre. (eigen foto 14.05.2012) 

 
Voordien werkte Garitano voor de krant Gara, de opvolger van EGIN... 
 
28.09.13 Naar jaarlijkse gewoonte komt ETA, ter gelegenheid van de Dag van de Strijder, met een communiqué  
De Bevrijdingsorganisatie pleit voor een verdere ontwikkeling als Volk, zowel wat zelfbestuur als wat het 
bereiken van vrede betreft. Het moet wel op deze manier omdat de Franse en Spaanse Staat blijven weigeren om 
via dialoog richting oplossing van het Baskisch Conflict te komen.   
ETA roept ook op de overleden militanten en hun familieleden te eren. De Staat wordt opgeroepen naar een 
nationale verzoening te streven. 

 
Binnenlandminister, Fernández García, steekt, als reactie, hetzelfde cassetje van altijd in de cassettespeler: “Het 
enige wat we van ETA verwachten is hun ontbinding.”   
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29.09.13 Op Alderdi Eguna  lopen de PNV’ers met het hemd over de Armani-jeans en zonder  “cravate” 
… en dan is het uitkijken. De oude vos, Xavier Arzalluz kwam elk jaar met een paar fantastische oneliners. De 
huidige leiders komen niet eens in de buurt. 
“ETA moet zo vlug mogelijk ontwapenen en ten overstaan van dit Volk dat het zo heeft doen lijden”.  Dit waren 
de woorden van de Partijpresident,  Andoni Ortuzar 

 
Andoni Ortazur  

Ortazur had waarschijnlijk niet gehoord dat ETA, een dag eerder, in een communiqué, gezegd had dat ze de 
voorbije halve eeuw “geholpen hadden aan het voortbestaan van Euskal Herria en ze de poort naar de 
vrijheid open gehouden hadden”.  
Zou Ortazur nog wel weten dat ETA binnen hun PNV ontstond bij de jongeren die ontevreden waren over de 
passiviteit van de partijleiding? 
 
30.09.13 Zonder ETA  zat de Baskische PNV - Regering nu nog steeds in ballingschap in Parijs. 
Elk jaar organiseert de oude moederpartij Partido Nacionalista Vasca, PNV, op de laatste zondag van september 
hun Partijdag, Alderdi Eguna. Het is de zondag die het dichtst bij de dag van San Miguel ligt, de patroon van 
Baskenland en van de partij zelf. Dit feest wordt de voorbije jaren georganiseerd in Foronda (Vitoria-Gasteiz, 
Alava).  
Die dag worden de leden in busladingen naar de vlakte bij Foronda (700 inwoners) gevoerd. Eten en 
drinken moet niet meegesleept worden want dat is steeds te koop waar de PNV in de buurt is. De PNV - 
leiders worden dan ook “Michelines” genoemd en die bijnaam komt van het “Michelin - mannetje” dat, qua 
omvang, erg gelijkend is. 

 
PNV’er 

Op de Alderdi Eguna is er traditionele muziek te horen en zijn er Baskische sporten en dansen te zien. En de dag 
begint nog steeds met een Mis.  
De PNV – jongeren maken van de gelegenheid gebruik een huwelijkspartner uit te kiezen. Wie tot in het bestuur 
wil doordringen moet namelijk vier grootouders hebben die Basken zijn of waren.  Op de Alderdi Eguna kan je 
daar aanraken. De PNV is (zeker in de provincie Bizkaia) nog oppermachtig.   
Maar zoals de Baskische historicus Espinosa zei:  
“Zonder de PNV is het heel moeilijk om onze onafhankelijkheid te bereiken. Mét hen is 
het onmogelijk.” 
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30.09.13 De PNV verdedigt het beslissingsrecht zonder een datum of een finish te weerhouden.  
De eregast op de Alderdi Eguna was de huidige “Lehendakari”, Leider van het Baskische Volk, Iñigo Urkullu. 
 

 
Iñigo Urkullo in Foronda  

 
Aan de toespraken van Urkullu kan je van op afstand “zien” dat iemand anders ze schreef. Ook die van vandaag 
miste vuur. 
Het motto van deze dag was “I am Basque”! Hij verdedigde een nieuwe natie binnen Europa, Euskadi,  en toen 
het daarover ging voegden enkele jongeren een nieuwe ster toe om deze natie te symboliseren. Daar zal het 
waarschijnlijk bij blijven. “I am Basque en ik lig te sudderen in eigen vet”!   
Ook Urkullu kon het niet laten ETA, de Spaanse Regering en zijn eigen regering voor hun verantwoordelijkheid 
te plaatsen. [De Socialisten werden gespaard omdat de PNV op dit ogenblik met hen aanpapt om samen te 
regeren. De PNV koos altijd al de verkeerde vrienden…]  
 

 
Een ander vast onderdeel: de eer aan de Baskische vlag 
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�30.09.13 Hebreeën 13:3 “Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangen zat…” 
Vanmorgen vielen de honden van de Spaanse Guardia Civil binnen in de zetels van “Herrira ” (“Naar huis”), de 
organisatie die zich het lot van de politieke gevangenen aantrekt. Er vielen 18 arrestaties over de vier provincies 
op het Spaanse Schiereiland. 
“Interieurfascist” (minister van Binnenlandse Zaken, Jorge Fernández Díaz) noemt Herrira “een tentakel van 
ETA”!!!  Die man probeert alles uit om (iemand van) ETA opnieuw uit de tent te lokken zodat hij zichzelf 
weer als een aap met vuisten op zijn borst kan slaan en zeggen: “Zie je wel!”     
Zelfs de Baskische regering beschouwt deze arrestaties als “een stap terug in de tijd”. “De politieactie 
haalt oude wonden opnieuw open”, zei regeringswoordvoerder Josu Erkoreka (PNV). Hij roept Spanje op om 
een "vredespolitiek" te voeren.  

 
Imanol Karrera werd gearresteerd in Huarte (Navarra) �
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In Gipuzkoa vielen de meeste klappen: Amaia Esnal, Nagore García Bohollo, Eneko Ibarguren Aguirre, Jesús 
María Aldumberri Urquizu, Ekain Zubizarreta Iribecampos en José Manuel Ugartemendia Isasa. (6) 
In Bizkaia: Roberto Noval Arostegui, Beñat Zarrabeitia Asensio, Ibón Meñica Orue-Echevarría, José Antonio 
Fernández Hernando en Oscar Sánchez Setién. (5) 
In Alava: Gorka González González en Ane Celaya Viguera.(2) 
In Navarra:  Jon Garay Vales, Francisco Javier Balda Arana, Sergio Labayen Alonso, Imanol Karrera Turrillo en 
Eneko Villegas Amezqueta. (5) 

 
Jon Garay werd opgeleid in Pamplona 
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30.09.13 Vannacht kwam het in Hernani tot botsingen met de “Baskische” politie, Ertzaintza.   
Het stadje Hernani was vóór de Burgeroorlog al een broeinest van het radicale nationalisme. Dat is het nog 
steeds. De politie bleef er 12 uren “stand by” en de “feestelijkheden” werden tot ’s avonds laat verder gezet. 
�
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Er werden rubberkogels afgeschoten want die lijken er steeds bij te horen… 
Foto’s: Naiz Gara  

 
Amalur* Mendizabal, een vrouwelijke senator van de partij Amaiur, werd tot bloedens toe geslagen. Toch had ze 
haar accreditatie “bij de hand”. 
   
* Amalur  betekent letterlijk  “Moeder Aarde”. In een Staat waar het Nationaal Katholicisme de Basken 
onderdrukt worden steeds minder christelijke voornamen gebruikt…  
 

 
Xabier Mikel Errekondo, woordvoerder van Amaiur in het Spaanse Congres, werd tevergeefs ter hulp 
geroepen… (Errekondo nam in het Spaanse nationale Handbalteam deel aan de Olympische spelen.) 
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30.09.13 Ook Martin Garitano waagde zich op glad ijs:  

 
Martin Garitano (Voorzitter van de Deputatie van Gipuzkoa) en de presidente van de Juntas, Lohitzune Txarola 
kwamen eveneens helpen….   
 

 
Oprotten! Laat ons met rust! 

 

 
Spanjaard vraagt aan Bask wat hij net ‘aangeslagen’ heeft. 

 
Intussen staan de Spaanse soepboeren in het parlement te lullen over de vrijlating van de politieke gevangenen: 
�
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30.09.13 Op het net verschijnen meteen “levende” beelden en deze sticker:  
https://www.youtube.com/watch?v=K8arsy1tOhA&feature=youtube_gdata_player 
http://www.youtube.com/watch?v=UoCfitJ9C40 
http://www.youtube.com/watch?v=2QuNfYO8CwA (testimonio de la senadora) 

�
“Dit is een terrorist. Maar hij is niet van ETA. Het is een Ertzaintza”   (Baskisch politieman) 

 
 
30.09.13 De VN vragen Spanje de verdwijningen uit de Burgeroorlog en de dictatuur te berechten  
De werkgroep “geforceerde verdwijningen” van de VN heeft er bij Spanje op aangedrongen de méér dan 
114.000 verdwijningen tijdens de Burgeroorlog en de daaropvolgende Franco-dictatuur te berechten. Het feit dat 
die nog steeds ongestraft openstaan wordt “lamentabel” genoemd. Er wordt meteen bijgezegd dat dit moet 
gebeuren zonder zich te verschuilen achter de Amnestiewet van 1977 (die alles moest toedekken!) 
De werkgroep was 7 dagen op bezoek in Spanje.    

 
De leden van de groep, Jasminka Dzumhur en Ariel Dulitzky (Argentijn), zeggen dat de Staat leiderschap moet 
tonen opdat de familieleden eindelijk de waarheid te weten komen. “Hetgeen tot nu toe opgeklaard werd 
gebeurde enkel dankzij de familieleden van de slachtoffers en van de burgerbevolking”. “Een geforceerde 
verdwijning blijft een ‘voortdurend delict’  tot ze  is opgeklaard.” “Dat opklaren kan nooit door zich te 
verschuilen achter een amnestiewet”.  
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03.10.13 Magistraat Velasco (Spaanse Bloedraad) stuurt 4 van de 18 arrestanten van Herrira naar de gevangenis. 
Eergisteren werden de 18 arrestanten van de pacifistische groepering “Herrira” (“Naar huis”) ondervraagt in de 
beruchte kazerne van de Guardia Civil van Tres Cantos (Madrid). Alle 18  weigerden op de gestelde vragen te 
antwoorden. (“Spanjaarden hebben Basken niet te berechten”.)  
Opvallend was dat de arrestanten vooraf niet waren mishandeld en dat ze zelfs bijstand kregen van een 
vertrouwensadvocaat! (In 1993 stierf de Baskische  Gurutze Iantzi in Tres Cantos nog een “natuurlijke dood” 
nadat ze een nacht lang mishandeld en gefolterd was geworden)  
Vandaag verschenen de 18 Herrira – leden voor Magistraat Eloy Velasco van de Spaanse Bloedraad, de 
“Audiencia Nacional” (stammend van het “Tribunaal van Openbare Orde”  dat  van 1963 tot 1977 op een wrede 
manier de Francodictatuur in stand hield en nadien enkel van naam veranderde.)  
Eloy Velasco is nu van mening “dat ETA nog steeds invloed uitoefent op het collectief van politieke 
gevangenen van deze organisatie, Herrira”.   
Vier leden van Herrira werden dan ook opgesloten onder een (ontwijkbare) borgsom van 20.000 euro’s.  
Later op de dag (na de siësta!) werden de 4 overige arrestanten ondervraagd.    
Jon Garay, Nagore García Bollo, José Manuel Ugartemendía en Jesús María Aldumberri werden beschuldigd 
van delicten van  ‘integratie’ met ETA, ‘verheerlijking’ en ‘financier ing van  terrorisme’. Ze werden meteen 
naar de gevangenis van Soto del Real versleept. 
De Openbare Aanklager wilde er 10 achter de tralies. 
Drie van de vier hadden “antecedenten”:  
Ugartemendía werd in Frankrijk al eens veroordeeld voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. 
Aldumberri  kwam eerder al verschillende keren in de gevangenis voor “terroristische delicten”. 
Garay heeft nog een andere zaak van “integratie” bij de Bloedraad hangende.  
 
De 14 die naar huis mochten moeten zich veertiendaags gaan melden bij het dichtstbijzijnde gerechtshof. Er 
werden 38 webpagina’s gesloten, 32 Twitter – en 125 Faceboek accounts. 
Er werden eveneens Banrekeningen geblokkeerd.  
Er werd 62.000 euro’s van de organisatie aangeslagen. Dit geld moest o.a. dienen om de “ongi etorri’s”, (de 
verwelkomingen van vrijgelaten gevangenen) te organiseren. (Die ongi etorri’s worden door Spanje steeds 
afgedaan als Pro - ETA acties. Herrira organiseert dit niet voor gevangenen die ETA afgezworen hebben. Deze 
“band met ETA” krijgen ze nu op hun rekening…) 
 

 
De volksvertegenwoordigers van EH-Bildu verschenen vandaag met een Herrira – T –shirt in het Baskisch 

Parlement. 
Zaterdag wordt een massa volk verwacht op een protestmanifestatie in Bilbao. 
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“Herfstkleuren”, gezongen door Benito Lertxundi: 
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„Udazken Koloretan“ 
 
Udazken koloretan, landen lurrinak  
zeharkatuz, hitaz oroit  
eta higan nauk.  
 
Zuhaitz biluziaren gerizpean orpondoa,  
orbelaren hilobi, horiz eta gorriz  
dena lokarturik,  
dena lokarturik.  
 
 
Eskuratu hostoa xume bezain eder,  
hain soila bere heriotzean,  
zuhaitz guztiaren  
bizkortasunez hain betea,  
non erortze honen duintasunak  
hiri kantatzera naraman.  
 
Berriro zuhaitzari  
so natzaiok, kezkaturik ote?...  
joate askearen oparotasunean,  
betikotasunaren irria zirudik.  
irria zirudik.  
 
Gatibu naukan denborak,  
bere baitan egositako  
ametsetaz isekaz bailegoan.  
 
 
Udazken koloretan,  
landen lurrinak zeharkatuz,  
hitaz oroit eta higan nauk,  
hain soil hire heriotzean,  
hain xume, adiorik gabeko  
partitzean. 

Herfstkleuren 
 
De herfstkleuren die de geuren van het veld doorgeven  
doen me aan je denken.  
We blijven één geheel. 
 
In de schaduw van de kale boom vergeeld en rossig  
Rusten de verdorde bladeren  
Alles slaapt,  
alles slaapt. 
 
 
Een blad oprapen  
is even eenvoudig als mooi 
Zo simpel als sterven 
Toch lijkt er nog alle vitaliteit van de boom in te zitten.  
Zoveel waardigheid bij het vallen zet me aan tot zingen. 
 
 
Weer bekijk ik de boom. 
Ben ik bezorgd? 
Het schijnt dat hij in de glimlach van de eeuwigheid de goedheid 
van het voorbijgaan te voorschijn tovert.  
 
 
Hij lijkt te spotten 
met de gecultiveerde dromen in het wezen van de tijd die me tot 
slaaf maakt 
 
 
De herfstkleuren  
die de geuren van het veld doorgeven doen me aan je denken, en we 
blijven één geheel.  
Zo simpel als sterven,  
zo eenvoudig als bij je weg gaan zonder afscheid. 
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